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God is een toeviucht te allen tijde

God is een toeviucht te allen tijde,
die ons uit nacht en dood bevrijde.
Al zou de aarde omdergaan,
wij zien het zonder vrezen aan.

Al staat geen berg meer vast, al dreigen
de zeeén overhand te Rrijgen,
laat schuimend al hun golven slaan,
wij zien het zonder vrezen aan.

De Godsstad ligt aan blanke stromen.

God staat haar bij, de dag zal komen.

Hij woont in haar, zij wankelt niet,
Zij Rroont zijn heilig rijksgebied.
Al hebben volken zich verheven,
Hij roept en doet de aarde beven.
Hij is met ons, Hij wendt ons lot.

Een vaste burcht is onze God.

Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit
Uit: Liedboek, 2013, psalm 46



KERKDIENSTEN

April

9

16

PASEN, wit. Avondmaal
Voorganger: Ernst Veen.
Ouderling: ~ Marjan Blok.

Organist: Joop van der Horst.
Teksten: Ezech.2:8-3:3; Openb.5:1-5; Mc.16:1-8.
Collecte: Annai Erica.

Kinder-/jongeren-dienst: geen, wegens paasvakantie.

Beloken Pasen, (Quasi Modo Geniti), wit.
Voorganger: Kelly Keasberry.
Ouderling:  Marleen Jannis.
Organist: Chris Klein.
Teksten: Gen. 8:6-16 / 1Petrus 1: 3-9 / Joh. 20: 19-31.
Collecte: PSC-Antwerpen
Kindernevendienst (12-min): Vera Bijma.
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Jongerendienst (12-plus): Ida van Dessel en Wolf Jacobs.

23 3° Paaszondag, (Misericordia Domini), wit.
Voorganger: Bram Meertens.
Ouderling:  Philipp Bratfisch.
Organist: Henk Corporaal.
Teksten: Jes.43:1-12; 1Petrus 1:17-23; Joh.21:1-14.
Collecte: Profest (Algemene Kerkvergadering).
Kindernevendienst (12-min): Michiel Ruiter.

30 4°Paaszondag (Jubilate), wit.
Jongerendienst (zie p.9) Aanvang 10:00 uur.

Mei

07 5°Paaszondag (Cantate), wit.  Avondmaal
Voorganger: Bram Meertens.
Ouderling:  Philipp Bratfisch.
Organist: Chris Klein.
Teksten: Deut.6:20-25; 1Petrus 2:1-10; Joh.14:1-14.
Collecte: Zusterkerk vd VPKB te Ruanda.
Kindernevendienst (12-min): Jelske de Jong.

14  6° Paaszondag, (Rogate), wit.
Voorganger: Mieke Felix.
Ouderling: ~ Marjan Blok.
Organist: Henk Corporaal.
Teksten: Jes.41: 17-20; 1Petrus 3: 8-18 Joh.16:16-24.
Collecte: Faculteit voor Protestantse Theologie, Brussel.
Kindernevendienst (12-min): Vera Bijma.
Jongerendienst (12-plus): Ida van Dessel en Wolf Jacobs.

21  Geen dienst wegens jaarlijkse gemeente-uitstap.
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28

Juni

04

11

18

PINKSTEREN, rood. Avondmaal
Voorgangers: Bram Meertens & Ernst Veen.
Ouderling:  Gerke Visser.

Organist: Chris Klein.

Teksten: Ezech.11:17-20; Hand.2:1-13; Joh.14:23-29.
Collecte: Gebouwen (kerk en pastorie).
Kindernevendienst (12-min.): Michiel Ruiter.
Jongerendienst (12-plus): Ida van Dessel en Wolf Jacobs.

1° zondag na Pinksteren, Trinitatis, rood.

Voorganger: Bram Meertens.

Ouderling: ~ Marleen Jannis.

Organist: Henk Corporaal.

Teksten: Ex.34:4-9; 2 Kor.13:11-13; Matt.28:16-20.
Collecte: Kerkdistrict Kirinda te Ruanda (partnerschap)
Kindernevendienst (12-min): Jelske de Jong.

2° zondag na Pinksteren, groen.

Voorganger: Ernst Veen.

Ouderling:  Philipp Bratfisch.

Organist: Joop van der Horst.

Teksten: Jes.75:14-19; Rom.13-18; Matt.9:9-13.
Collecte: Centrale Kas VPKB.

Kindernevendienst (12-min): Vera Bijma.
Jongerendienst (12-plus): Ida van Dessel en Wolf Jacobs.

3° zondag na Pinksteren, groen.

Voorganger: Kelly Keasberry.

Ouderling: ~ Marjan Blok.

Organist: Chris Klein.

Teksten: Jes.12:1-6; Rom.5:6-11; Matt.9:35-10:15.
Collecte: Annai Erica.



25

Juli
02

09

16

Kindernevendienst (12-min): Ida van Dessel.

4° zondag na Pinksteren, groen.

Voorganger: Ernst Veen.

Ouderling:  Gerke Visser.

Organist: Henk Corporaal.

Teksten: Gen.2:15; Matt.10:16&Matt.28:16-20.

Collecte: Faculteit voor Protestantse Theologie, Brussel.
Kindernevendienst (12-min): Michiel Ruiter.

Jongerendienst (12-plus): Ida van Dessel en Wolf Jacobs.

5° zondag na Pinksteren, groen. Avondmaal
Voorganger: Ernst Veen.
Ouderling: ~ Marjan Blok.

Organist: Joop van der Horst.
Teksten: Jer.29:1,4-14; Rom.6:3-11; Matt.10:34-42.
Collecte: Kerkdistrict Kirinda te Ruanda (partnerschap)

Kinder-/jongerendienst: / (zomervakantie)

6° zondag na Pinksteren, groen.

Voorganger: Petra Schipper.

Ouderling: ~ Marleen Jannis.

Organist: Chris Klein.

Teksten: Zach.9: 9-12; Rom.6:16-23; Matt.11:25-30.
Collecte: Gebouwen (kerk en pastorie).
Kinder-/jongerendienst: / (zomervakantie)

7° zondag na Pinksteren, groen.

Voorganger: Bram Meertens.

Ouderling:  Gerke Visser.

Organist: Henk Corporaal.

Teksten: Jes.55:6-13; Rom.7:21-8:6; Matt.13:1-9, 18-23.
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Collecte: Prot. Sociale Centra (Antwerpen/Brussel)
Kinder-/jongerendienst: / (zomervakantie)

23 8°zondag na Pinksteren, groen.
Voorganger: Ernst Veen.
Ouderling:  Philipp Bratfisch.

Organist: Joop van der Horst.
Teksten: Jes.40:12-25;Rom.8:18-25;Matt.13:24-30,36-43
Collecte: Faculteit voor Protestantse Theologie, Brussel.

Kinder-/jongerendienst: / (zomervakantie)

30 9°zondag na Pinksteren, groen.
Voorganger: Christian Bultinck.
Ouderling: ~ Marjan Blok.
Organist: Chris Klein.
Teksten: 1Kon.3:5-12; Rom.8:26-30; Matt.13:44-52.
Collecte: Ruanda. (zusterkerk VPKB).
Kinder-/ jongerendienst: / (zomervakantie)

Augustus

06 10°zondag na Pinksteren, groen.
Voorganger: Mieke Felix.
Ouderling:  Gerke Visser.
Organist: Henk Corporaal.
Teksten: Neh.9:15-20; Rom.8:31-39; Matt.14:13-21.
Collecte: Gebouwen (kerk en pastorie).
Kinder-/jongerendienst: / (zomervakantie)

&
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Gemeentenieuws

Gedoopt

In de kerkdienst van zondag 19 februari is de kleine Amelia van der
Berg, dochter van Kobus en Chrisna van der Berg, feestelijk
gedoopt. Van harte gefeliciteerd!

Lees- en gesprekskring (extra cyclus)

Op maandag 24 april begint een extra cyclus van de Lees- en
gesprekskring. Tijdens die cyclus lezen en bespreken we het boek
“Wat doe ik hier in GODSNAAM” van Carel ter Linden
(Arbeiderspers, 2013). Eerder lazen en bespraken we van dezelfde
schrijver de boeken: "Wandelen over het Water - Bijbelse beelden
en hun geheim" (2005) en "Desgevraagd" - De kracht van bijbelse
beelden" - reacties op Wandelen over het water (2009).

Deze cyclus betreft een bijkomende ingelaste editie van de lees-
gesprekskring, anders zou er, vanwege het nakende pensioen van
Ernst Veen, dit jaar geen cyclus meer zijn.

We kiezen traditiegetrouw weer voor vijf maandagavonden. De
overige data zijn (om de twee weken) de maandagen 8 mei; 22 mei;
5 juni en 19 juni. Als reservedatum (mocht een andere datum
uitvallen): 26 juni 2023. De gesprekskring staat steeds open voor
iedereen, zowel binnen als buitenkerkelijken, ook als u er de vorige
keren niet bij was. Locatie: ontmoetingszaal van de Mariakapel,
Telkens van 20u tot 22u.

Gemeentevergadering

Zoals reeds via de kanselmededelingen en ook in de vorige
Kerkbrief gemeld, zal op zondag 23 april 2023, na de kerkdienst,
onze gemeentevergadering worden gehouden waarop o.a. het jaar-
verslag 2022 en ons nieuwe gemeentereglement ter goedkeuring zal
worden gepresenteerd en waarop ook verkiezingen voor de
Bestuursraad zullen worden gehouden en wel met betrekking tot de
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zgn. “kleine helft” van de bestuursraad, te weten: Cedrick Tilma,
die in december 2020 het lopende zesjarige mandaat (van 2017-
2023) van Anton Gazenbeek overnam, en Maarten Willbrenninck
(verkozen in 2017) wiens mandaat eveneens in 2023 afloopt.
Cedrick Tilma en Maarten Willbrenninck stellen zich opnieuw
verkiesbaar. De mandaten van de “grote helft” (Chris Lefebvre,
Joop van der Horst en Michiel Ruiter) lopen van april 2020 tot en

met april 2026.

Agenda: Mededelingen / Verkiezingen bestuursraad / Stemming Gemeenteregle-
ment / Inhoudelijk jaarverslag 2022 / Financién: jaarverslag 2022 (reeds een
week eerder, vanwege afwezigheid penningmeester) / Rondvraag / Sluiting.

Gemeentereglement

De kerkenraad is het afgelopen jaar bezig geweest met het opstellen
en voltooien van een zogenoemd “gemeentereglement.” Volgens de
kerkelijke richtlijnen moet elke kerkgemeente zo’n eigen reglement
hebben. Het reglement is opgesteld conform de Constitutie en
Kerkorde van de VPKB, maar dient tevens goedgekeurd te worden
door onze gemeentevergadering. Daarna dient het tevens te worden
goedgekeurd door het districtsbestuur van ons kerkdistrict. De
kerkenraad heeft het reglement daartoe in enkele exemplaren ter
inzage gelegd in onze ontmoetingszaal. Indien u opmerkingen of
voorstellen ter correctie heeft kunt u dat laten weten aan onze
predikant of aan een van de leden van onze kerkenraad.

Jongerendienst

Op zondag 30 april 2023 zal er in onze kerk weer een jongeren-
dienst (door de jongeren samengesteld en gepresenteerd) worden
gehouden. De dienst vindt plaats in de ontmoetingszaal van onze
kerk, aanvang 10:00 uur. In de hoofdzaal van onze kerk zal er dan
dus géén dienst zijn.



Gemeente-uitstap: zondag 21 mei.

Als datum van de gemeente-uitstap van dit jaar koos de kerkenraad
voor de tweede helft van de maand mei: zondag 21 mei. (niet in
juni, want dan hebben de jongeren examens). Als doel van de
uitstap denken we aan Museum M, maar dat is nog niet besloten.
Ideeén welkom!

OVAAL-dag: “Wij hebben het zout gedeeld”

Op zondagnamiddag 7 mei is er weer een jaarlijkse interlevens-
beschouwelijke ontmoetingsdag (de derde alweer, vorige jaren
onder de naam “VIBIO” = Vlaams Brabantse Interlevens-
beschouwelijke Ontmoe-tingsdag, dit keer onder een nieuwe naam:
“OVAAL-dag” = Ont-moeting Van Alle Andere Levensbeschou-
wingen). Deze dag gaat door in het Bruulpark te Leuven (Raoul
Claesstraat, 3000 Leuven) op zondag 7 mei van 14-17 uur, waar de
verschillende levenbeschouwingen uit het Leuvense, ook onze kerk,
met eigen standjes aan meedoen. We bieden onze gasten gratis
diverse gerechten en drankjes aan, en maken tijd voor boeiende
babbels rond eerlijk en duurzaam voedsel, delen en herverdelen, en
het belang van gastvrijheid, openheid en waardering voor ieders
eigenheid en anderszijn. Thema: “Wij hebben het zout gedeeld”
(een oude Marokkaanse zegswijze voor de gedeelde maaltijd als
vorm van gemeenschap en ontmoeting). Allen van harte
uitgenodigd! Inschrijven (via: ovaal.leuven@gmail.com) wordt op

prijs gesteld (maar is niet noodzakelijk).

Deelnemende levensbeschouwingen: Baha’i gemeenschap, Huis van de Mens, Al
Fath moskee, Imsal moskee, Al Thsaan moskee, Al Salam moskee, Pastorale Zone
Leuven aan de Dijle, Hindoe gemeenschap, de Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen, St. Martha & St. Mary’s Anglican Church Leuven,
Verenigde Protestantse Kerk Leuven, English speaking University Parish (EUP),
KU Leuven Lifestance Network, Grenzen bewegen Leuven, de Internationale
Evangelische Kerk Leuven (ICEL), Eritrese Orthodox-Christelijke gemeenschap
van Leuven, Evangelische Kerk Leuven (EKL), Boeddhistische gemeenschap,
Orbit vzw, Agentschap Integratie en Inburgering, Beweging.net Leuven, stad
Leuven dienst diversiteit en gelijke kansen.
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Synodevergadering te Brussel op 13 mei

Op zaterdag 13 mei wordt er van 9-17 uur in de Protestantse Kerk
te Brussel, Nieuwe Graanmarkt 8, 1000 Brussel, een buitengewone
synodevergadering gehouden betreffende structuur en beleid ten
aanzien van het predikantenkorps.

Proponent

Vanaf begin maart is er, op vraag van de “VPKB-Commissie-
Ambten”, weer een theologisch proponent (stagiar) in onze kerk
actief, met het oog op een toekomstig predikantschap: dhr. Bram
Meertens (29 jr.) uit Anderlecht. Zijn proponentschap bij ons zal 6
maanden duren, geteld vanaf 1 maart 2023. In die periode zal Bram
verschillende preekbeurten voor zijn rekening nemen en ook op
andere vlakken meelopen en participeren (oecumenische contacten,
werking district, pastoraat, gesprekskring, kerkenraad, bestuursraad,
kinder- en jongeren nevendienst, enz...). We wensen Bram van
harte welkom en hopen dat hij zich snel thuis zal voelen in onze
kerk! Elders in deze Kerkbrief stelt hij zichzelf voor en hij schreef
ook nog een overdenking i.v.m. Pasen.

Pensioen Ernst Veen en afscheidsviering (op 17/09/2023)
In de Constitutie van de VPKB zijn, m.b.t. de pensionering van
predikanten, de volgende regels opgenomen:
“Art. 38 - Pensioen 38.1 leder die, op welk niveau ook, binnen de
Verenigde Protestantse Kerk in Belgi€, een bezoldigd ambt uitoefent, gaat
op de wettelijk voorziene leeftijd met pensioen. 38.2 Indien kerkelijke en
wettelijke beschikkingen zulks toelaten, kan de instantie die de benoe-
ming gedaan heeft, een voortzetting van het ambt toestaan; evenwel gaat
het definitieve pensioen in op de eerste dag van de maand die volgt op de
70ste verjaardag.”
Dit betekent dat ondergetekende, uw predikant, die dankbaar is dat
hij tot 70 jaar mocht bijtekenen, maar die op 8 augustus 2023 van
dit jaar die mijlpaal van 70 jaar bereikt, op de datum van 1 septem-
ber 2023 met pensioen zal (moeten) gaan. De afscheidsviering zal
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gehouden worden op zondagmiddag 17 september, aanvang 15 uur,
in onze kerk, Mariakapel, Matadilaan 6 te Heverlee/Leuven. Na de
dienst zal er (eveneens in de kerk) een feestelijke receptie gehouden
worden. Allen van harte uitgenodigd!

Vacatureperiode VPKB-Leuven

De huidige VPKB-regels, bij de nakende vacature van een
kerkgemeente, schrijven voor dat de kerkenraad, in eerste fase, een
zogenoemde ‘“bezinningsperiode” (de duur daarvan is niet exact
bepaald, als die bezinning maar wel afdoende plaatsvindt) opstart,
waarin het profiel van de kerkgemeente en, daarop aansluitend,
eveneens het profiel van de te beroepen predikant(e) wordt opge-
steld en tevens de Visietekst en het Beleidsplan van onze kerk-
gemeente. Ook het takenpakket (op grond van de ‘Gewoonte-
regels’ van de VPKB, p.149), van de nieuwe predikant(e), wordt
door de kerkenraad vastgesteld.

Als de profielen en tevens de Visietekst het Beleidsplan op papier
staan moeten ze door de gemeentevergadering worden goedgekeurd
en vervolgens ook ter goedkeuring worden doorgestuurd naar de
Synodale Raad het Districtsbestuur en de Verantwoordelijke
Ambten.

Ook de bestuursraad heeft haar inbreng: zij stelt, volgens de richt-
lijnen, een verantwoording van de kerkelijke financién op en een
arbeidsovereenkomst, inhoudende de ‘emolumenten’ en (woon)-
vergoeding(en) voor de nieuwe predikant(e). Vervolgens moeten de
kerkelijke financién door het districtsbestuur goedgekeurd worden.
En de zogenoemde ‘Legger’, d.i. de arbeidsovereenkomst plus het
takenpakket van de predikant(e), moeten vervolgens worden goed-
gekeurd door de Synodale Raad en de Commissie van Toelating.

Na deze procedures kan de tweede fase (het eigenlijke beroepings-
werk) beginnen:

12



Oprichting van een (representatieve) beroepingscommissie
(advies: 2 KR-leden, 2 oudere en 2 jongere gemeenteleden).
Opstellen (a.d. hand van goedgekeurde profielschetsen) van
een advertentietekst.
Publicatie advertentietekst via de daarvoor aangewezen ka-
nalen (zowel in Belgié als in Nederland).
Uitnodigingen naar en gesprekken met de aangemelde kan-
didaten. Indien het kandidaten betreft van buiten de VPKB,
deze na een eerste verkennend en positief sollicitatie-
gesprek, eerst doorverwijzen naar de Commissie van Toe-
lating (CvT), voordat de sollicitatiegesprekken vervolgd
kunnen worden.
Kandidaten die volgens de beroepingscommissie in aanmer-
king komen, uitnodigen voor een (of enkele) preekbeurt(en).
Verkiezing op gemeentevergadering (met 2/3 meerderheid)
van de kandidaat-predikant die door de beroepingscom-
missie is uitgekozen.

EV

Meditatie

Over Pasen en een bitter boek dat zoet smaakt

Het is bekend: allevier de evangelisten vertellen het paasverhaal
van het lege graf van de opgestane Christus, het verhaal van de
onafwendbare dood die, in het beeld de ‘zeer grote’ onafwendbare
steen voor het graf, niettemin toch is afgewenteld. Maar, en dat is
minder bekend, er is nog een bijbelboek waarin het paasverhaal
voorkomt, zij het op een verhulde wijze, en dat is het bijbelboek
Openbaring van Johannes.

Weinig boeken in de bijbel worden zo misverstaan als dat boek. En
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het klinkt misschien vreemd, maar dat was nu precies de bedoeling.
Het boek Openbaringen is door de schrijver (ziener/visionair)
Johannes (er bestaat geen zekerheid of dit dezelfde is als de
evangelist) juist bedoeld als een boek dat niet zomaar door iedereen
begrepen zou mogen worden. Een boek met geheimtaal. Het moest
een onbegrijpelijk boek zijn. Dat wil zeggen: voor diegenen voor
wie het niet bestemd was. De geadresseerden moesten het echter
wel kunnen begrijpen. Hoe zat dat?

Nu, het boek Openbaringen is geschreven midden in de tijd van de
vroegste christen-vervolgingen. Tussen omstreeks 80 en 100 na
Chr. En in die tijd werden er, onder de heerschappij van de
Romeinse keizer Domitianus vele christenen, juist vanwege hun
christen-zijn, vervolgd en vermoord. En tegen de achtergrond van
die vervolgingen nu, moet men het boek Openbaringen lezen.
Namelijk: als een gecodeerd verzetsgeschrift. Als een boek met een
verborgen boodschap. Bestemd voor de vervolgde christenen
(gericht aan zeven gemeenten) in Klein-Azi€. De raadselachtige
taal van het boek is niets meer en niets minder dan letterkundige
camouflage. Codetaal om herkenning te voorkomen. Codetaal zoals
er in elke tijd van oorlog en verzet codetaal ontstaat. Noem het
maar taalkundig verstoppertje spelen met de vijand. Om een
boodschap aan de vervolgde christenen door te kunnen geven
zonder dat de Romeinse christenvervolgers die boodschap konden
begrijpen.

De vraag is dan natuurlijk: begrepen die vervolgde christenen de
duistere taal van het boek dan wel? Nu dat wordt wel algemeen
aangenomen. Intussen geldt dat niet voor ons. Waarover gaat dat
boek, die Openbaring van Johannes? Voor ons is het een duister
werk en nogmaals dat was dus juist de bedoeling. Toch valt er, voor
de goede verstaander, reeds uit de openingszin van het boek
Openbaring op te maken waar het boek over gaat. Die openingszin
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begint aldus: “Openbaring van Jezus Christus...” Kortom: die zoge-
noemde Openbaring van Johannes gaat in feite niet over de
Openbaring van Johannes, maar over de Openbaring van Jezus.
Anders gezegd komt het erop neer dat het boek Openbaring, als
verzetsgeschrift, een gecodeerde vorm is van het evangelie. Aldus
vinden wij, zoals gezegd, in dit boek ook het Paasverhaal terug.
Nogmaals: in gecodeerde vorm. Hoe zit dat? Daarvoor ga ik met u
naar hoofdstuk 5.

Dat hoofdstuk begint als volgt: “En ik zag in de rechterhand van
Hem, Die op de troon zat,...” Voor niet-ingewijden was dat een
nogal vage uitdrukking: “Hem, Die op de troon zat...”. lemand die
echter vertrouwd was met de joodse bijbel, en de eerste christenen
waren dat, wist meteen over wie het ging. De uitdrukking “Hem die
op de troon zat” was immers ontleend aan het Oude Testament waar
God meermalen op die wijze wordt beschreven. Bijvoorbeeld in de
psalmen of in het boek 2Kronieken hoofdstuk 18 waar de profeet
Micha over God zegt: “lk zag de Heer op zijn troon zitten”.
Kortom: die uitdrukking “Hem Die op de troon zat” gold dus als
een verwijzing naar de God van Israél. En, de zin in het boek
Openbaring gaat nog verder: “En ik zag in de rechterhand van Hem,
Die op de troon zat, een boekrol, beschreven van binnen en van
buiten, verzegeld met zeven zegels...”. Tja, dat klinkt nog
geheimzinniger. Een boekrol, beschreven van binnen en buiten,
verzegeld met zeven zegels. Wat kan dat zijn? Echter, ook die
symboliek was voor een ingewijde niet zo vreemd. Ook de
voorstelling van een dergelijke boekrol, beschreven aan de binnen-
en aan de buitenzijde, gaat terug op de joodse bijbel en treffen we
aan in het Oude Testament, in Ezechiél 2:9 — 3:3.

Het gaat daar, in Ezechiél, om een merkwaardige tekst waarin de
profeet Ezechiél van God de opdracht krijgt om die boekrol op te
eten. Een boekrol bovendien, die vol geschreven stond met klaag-
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liederen. Met gezucht en gejammer. En ja, als er nu lekkere menu’s
in stonden, dan zou je nog zeggen: “eet smakelijk”. Maar het is
natuurlijk vreemd: de opdracht om een boekrol op te eten. En toch
staat er dat Ezechiél die boekrol opeet. En wat blijkt: het smaakt
hem ook nog! Die boekrol vol bittere teksten smaakt hem zoet als
honing, zo horen we. Dat opvallende contrast tussen bitter en zoet
kan geen toeval zijn. Dat moet iets te betekenen hebben! Maar wat?

Nu, zowel in het oud- als in het nieuwtestamentisch spraakgebruik
kan het begrip “boekrol”, een aanduiding zijn voor Gods plan met
de geschiedenis. En hier in Ezechiél is dat het geval. Het gaat om
een boekrol vol klaagliederen, die echter eveneens verwijst naar het
plan van God met de wereld. Anders gezegd: naar Gods plan met
onze geschiedenis van gezucht en gejammer. Met onze
geschiedenis van oorlog en lijden. Van honger en ellende. Van
onrecht en wreedheid. Van ziekte en dood. Gods plan met onze
wereld die zo boordevol is met kommer en kwel. Gods plan met
onze geschiedenis die, om zo te zeggen, van binnen en buiten, aan
de voor- en achterzijde beschreven is met klaagliederen.

En zo gezien is het ook ineens duidelijk waarom die boekrol vol
bitterheid Ezechiél niettemin toch zo zoet smaakt. Het opeten van
die boekrol staat symbool voor het intensief kennis nemen van
Gods plan met onze geschiedenis. En die zoete smaak van dat boek
duidt erop dat het Gods plan is om aan al het gezucht en gejammer
van onze geschiedenis een einde te maken. Dat is hier, bij Ezechiél,
de boodschap: Al het bittere van de wereldgeschiedenis zal God
wegnemen en zoet maken.

Nu wordt ook Openbaring hfdst.5 ineens heel wat duidelijker. Want
daar is, als we verder lezen, sprake van de ziener Johannes die zeer
weent omdat niemand waardig wordt bevonden om de boekrol die
zich bevindt in de rechterhand van Hem die op de troon zit, in Gods
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hand dus, om die te openen. Anders gezegd: de ziener weent omdat
niemand waardig wordt bevonden om Gods plan met onze
geschiedenis te ontvouwen en uit te voeren. Het boek waarin dat
plan van God staat, dat zoete plan, lijkt gedoemd om dicht te
moeten blijven zitten. Potdicht zelfs. Er is immers sprake van een
verzegeling met zeven zegels. Met een volheid van zegels dus. Dus
daarom weent Johannes: omdat Gods plan met onze geschiedenis
voorgoed geblokkeerd lijkt te zijn.

Een zeer herkenbaar verhaal. Ook voor ons, levend in een wereld
vol gezucht en gejammer, in een getergde wereld die steeds meer de
weg naar de toekomst lijkt te blokkeren en te versperren, is het
maar al te herkenbaar waarom Johannes zo luidt weent. De
wenende Johannes houdt ons voor: als ten aanzien van onze zo
gebroken wereld Gods plan geen doorgang zal vinden, dan staat het
er niet zo best met ons voor. Dan blijft het zo dat vrijwel elke
bladzijde van de boekrol van onze geschiedenis, zowel aan de
binnenkant als aan de buitenkant beschreven zal worden met
klaagliederen. Dan zal het gezucht en gejammer niet stoppen. Dan
blijft het leed de wereld voortduren. Dan blijven de oorlogen en de
rampspoeden doorgaan. Dan blijven de wandaden zich herhalen. En
ja: dat is om te huilen. Als Gods plan met onze aangevochten
geschiedenis niet doorgaat, dan ziet het er niet zoet, maar bitter
VOOT ons uit.

Maar het verhaal gaat toch nog verder. Want nadat we gelezen
hebben dat de ziener zo luidt weent, staan er ineens de woorden:
“Ween niet, zie de Leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft
overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen.”

De leeuw uit de stam Juda. Over wie gaat dat? “De wortel Davids”
staat erbij. Dus zoveel is duidelijk: het gaat om een afstammeling
van het joodse volk, om een afstammeling van David. Maar wie is

17



dat? Daarvoor moeten we nog even verder lezen. Want dan schrijft
Johannes: “...ik zag in het midden van de troon een lam, staande
als geslacht (...) en het kwam en heeft de boekrol aangenomen uit
de rechterhand van Hem die op de troon gezeten was.”

Dus wat Johannes daar ziet is dat een geslacht Lam de boekrol
aanneemt. En dat geslachtte lam is dus dezelfde als die sterke leeuw
uit de stam Juda, die afstammeling van David, die overwonnen
heeft om de boekrol en haar zeven zegels te openen. Dat wil
zeggen: om Gods plan met onze geschiedenis te openen.

Voor de ingewijde is het nu niet moeilijk meer om de identiteit van
dat geslachte lam die niettemin als een sterke leeuw overwonnen
heeft, te achterhalen. Het is een verborgen verwijzing naar Christus
die in de evangelién Zoon van David en het Lam Gods wordt
genoemd. En van wie Paulus schreef: “ook ons Paaslam is
geslacht.”

Aldus blijkt dit hoofdstuk uit Openbaring een gecodeerde versie
van het Paas-verhaal te zijn. Een verhaal waarin verteld wordt dat
Jezus voor ons de weg geopend en gewezen heeft uit onze
geblokkeerde, doodlopende aardse toekomst naar het Koninkrijk
van God. Uit onze onvolmaakte en ten dode opgeschreven wereld
van onrecht, leed en gebrokenheid naar de Nieuwe aarde, Gods
Paasland van recht en vrede, liefde en licht, van het waarachtige en
volle leven zoals God van aanvang af bedoeld heeft.

Ernst Veen
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Van onze proponent (1)

Even voorstellen

Ik ben Bram Meertens, sinds begin maart proponent in de protes-
tantse kerk Leuven. Jullie hebben me ondertussen misschien al eens
gezien bij een kerkdienst of een andere activiteit. Ik ben blij dat ik
in Leuven de tweede helft van mijn proponentschap kan doen en
het leven van deze gemeente kan meemaken. De eerste helft van
mijn proponentschap heb ik in wel vier verschillende gemeentes in
West-Vlaanderen (Ieper, Kortrijk, Menen en Roeselare) gedaan.

Nu ben ik niet alleen een abstracte proponent, maar er schuilt achter
deze rol ook nog een mens. De Kerkbrief is een geschikte plek om
mezelf wat meer voor te stellen. Ik ben opgegroeid op verschillende
plekken in Nederland (Groningen, Noord-Brabant en Utrecht). Ik
kom namelijk uit een domineesgezin en om die reden zijn we als
gezin meerdere keren verhuisd.

Toen ik aan het einde van de middelbare school een keuze moest
maken voor een verdere studie, heb ik uit persoonlijke interesse
voor theologie aan de universiteit Utrecht gekozen. Door de studie
hoopte ik mijn geloof beter te leren kennen. Ik had niet per se het
idee zelf ook predikant te worden. Hierom koos ik na het afsluiten
van de bacheloropleiding voor een andere richting in de master.
Hiervoor ging ik naar Bazel in Zwitserland waar ik een master
religie, politiek en economie volgde. Uiteindelijk bleef theologie
toch aan me trekken en nadat ik een tijdje in Zwitserland heb
gewerkt, besefte ik dat ik me geroepen voelde voor het predikant-
schap. Hiervoor moest ik nog verder studeren. Voor deze verdere
studies koos ik de faculteit in Brussel. Zo ben ik in Belgié
terechtgekomen en heb ik ook kennis gemaakt met de VPKB.
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Als student heb ik voor het proponentschap al gewerkt voor de
Bethlehemkerk in Anderlecht, waar ik nog altijd woon met mijn
verloofde Elena en dochter Mathilde.

Ik hoop dat jullie zo iets meer over me te weten zijn gekomen. 1k
kijk er zelf ook naar uit om jullie beter te leren kennen.

Bram Meertens

Van onze proponent (2)

Meditatie

Als mensen aan het Paasfeest denken, denken veel mensen
misschien niet direct aan Jezus’ opstanding uit de dood. Een eerste
associatie is misschien wel veel eerder het paasei, en dan in het
bijzonder het chocoladepaasei. In de periode voorafgaand aan
Pasen zie je ze overal in de winkels liggen. Deze paaseieren van
chocolade zijn erg aanlokkelijk, maar dragen niet altijd bij aan een
goede gezondheid of een gezond gebit.

Door deze kwaliteiten is het paasei eigenlijk best een goed symbool
voor de paastijd. Het illustreert namelijk waarom we als mensen
Pasen nodig hebben. Pasen is een feest van bevrijding, net zoals het
Joodse Pascha een feest van bevrijding uit de slavernij in Egypte is.

Net zoals de Israélieten uit de slavernij bevrijd zijn, herdenken wij
tijdens Pasen dat ook wij bevrijd worden. Maar waarvan worden we
dan precies bevrijd? De farao’s van Egypte behoren tot een ver
verleden en zullen ons niet meer lastig vallen. Wat is het dan?

Hier komt het symbool van het paasei kijken. Voor mensen die aan
hun gezondheid willen denken, is het niet altijd makkelijk nee te
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zeggen tegen de verleiding van een lekker paaseitje. Ze liggen zo
aanlokkelijk op tafel. Naderhand hebben we dan misschien spijt,
maar dan is het te laat.

Dit is niet alleen het geval bij het eten van lekkers -wat uiteindelijk
ook helemaal niet zo erg is. Er zijn veel ergere dingen die eigenlijk
niet goed voor ons of voor de mensen om ons heen zijn, maar die
we toch blijven doen, omdat het te moeilijk is om nee te zeggen.
Het blijft te verleidelijk om ze toch te doen. Op deze manier kan de
mens in een vicieuze cirkel terecht komen. We doen dingen die we
eigenlijk niet willen doen en voelen ons daarom slecht. Is dat een
eeuwige kringloop die voor altijd verder gaat?

Volgens de boodschap van Pasen niet. Het is namelijk met Pasen
dat we onze bevrijding uit dit systeem vieren. Jezus ondergaat groot
lijden. Hij doet dingen die juist niet aanlokkelijk zijn en weerstaat
de verleiding om te vluchten of om op te geven. God kiest bewust
voor armoede en om vernedering te ondergaan.

Met Pasen, zijn opstanding, toont hij aan dat dat de weg naar de
echte vrijheid is, dat dat een weg is die wij kunnen volgen met
Gods hulp. Nu hoeven wij dit allemaal niet alleen te doen. Jezus is
naar ons toe te komen om ons bij te staan en ons mee te nemen op
de weg van bevrijding van de slechte verlangens die ons kunnen
beheren.

Bram Meertens
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Routebeschrijving naar Mariakapel
Matadilaan 6, 3001 Heverlee

Met de auto: Op de ring van Leuven rijdt u naar de zuidoost-kant
daarvan: de Parkpoort. Bij de verkeerslichten van de Parkpoort
verlaat u de stad via de Geldenaaksebaan. Dan neemt u de eerste
straat rechts (bij een bushalte): Paul Van Ostaijenlaan. Daarna
neemt u de eerste straat links (Zegelaan), dan weer de eerste links
(Matadilaan). De kerk staat op het einde rechts: Matadilaan 6. Daar
is ook parkeerplaats.

Te voet vanaf het station Leuven, via de Ring tot aan Park-poort,
dan linksaf via de Geldenaakse baan naar Paul Van Ostaijenlaan
(zie boven): 2 km of 30 minuten.

Met het openbaar vervoer vanaf het station Leuven op zondag:
Bus 4, 5 en 6 tot de halte Paul van Ostaijenlaan in Heverlee.
Daarna nog 370m wandelen (zie boven).

Bus 600 en 630 tot de halte Parkpoort. Dan nog 555m wandelen:

bij de Parkpoort oversteken, via de Geldenaakse baan naar de halte
Paul Van Ostaijenlaan (zie boven).
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Plaat voorkant: “Het laatste avondmaal”, Dirk Bouts, 1464-1468.

(te zien en te bewonderen in de St. Pieterskerk te Leuven)
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