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Abraham 
 

Abraham, Abraham, 
verlaat je land, verlaat je stam! 

Abraham, Abraham, 
verlaat je land, verlaat je stam! 

 
Abraham, je moet gaan wonen 
in het land dat Ik zal tonen. 
Tel de sterren in de nacht, 

zo groot wordt jouw nageslacht. 
 

Ik zal jou mijn zegen geven, 
je geleiden allerwegen, 
en de volkeren tezaam 

vinden zegen in jouw naam. 
 

Met een woord gaat hij het wagen. 
Zonder verder iets te vragen 
staat hij op en gaat op reis, 

langs de weg die God hem wijst. 
 

Abraham, Abraham, 
verlaat zijn land, verlaat zijn stam! 

Abraham, Abraham, 
verlaat zijn land, verlaat zijn stam! 

 
Tekst: Hanna Lam 

Uit: Liedboek, 2013, lied 805 
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KERKDIENSTEN 
 

 
Juli 
 

16 7e zondag na Pinksteren, groen.  
 Voorganger:    Bram Meertens.  
 Ouderling:       Gerke Visser. 
 Organist:       Henk Corporaal.  
 Teksten: Jes.55:6-13; Rom.7:21-8:6; Matt.13:1-9, 18-23. 
 Collecte:      Prot. Sociale Centra (Antwerpen/Brussel) 
 Kinder-/jongerendienst: / (zomervakantie) 
 
23 8e zondag na Pinksteren, groen. 
 Voorganger:    Ernst Veen. 
 Ouderling:       Philipp Bratfisch. 
 Organist:       Joop van der Horst.  
         Teksten: Jes.40:12-25;Rom.8:18-25;Matt.13:24-30,36-43 
 Collecte:      Faculteit voor Protestantse Theologie, Brussel. 
 Kinder-/jongerendienst: / (zomervakantie) 
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30 9e zondag na Pinksteren, groen. 
 Voorganger:    Christian Bultinck. 
 Ouderling:       Marjan Blok. 
 Organist:       Chris Klein.   
         Teksten: 1Kon.3:5-12; Rom.8:26-30; Matt.13:44-52. 
 Collecte:      Ruanda. (zusterkerk VPKB). 
 Kinder-/ jongerendienst: / (zomervakantie) 
 
Augustus 
 
06 10e zondag na Pinksteren, groen.     
 Voorganger:    Mieke Felix.  
 Ouderling:       Gerke Visser. 
 Organist:       Henk Corporaal. 
 Teksten: Neh.9:15-20; Rom.8:31-39; Matt.14:13-21.   
 Collecte:      Gebouwen (kerk en pastorie).  
 Kinder-/jongerendienst: / (zomervakantie) 
 
13 11e zondag na Pinksteren, groen. 
 Voorganger:    Kelly Keasberry.  
 Ouderling:       Marleen Jannis.  
 Organist:       Joop van der Horst.   
 Teksten: Jona 2:2-11; Rom.9:1-5; Matt.14: 22-33.     
 Collecte:      Kerkdistrict Kirinda te Ruanda (partnerschap) 
 Kinder-/jongerendienst:  / (zomervakantie) 
 
20 12e zondag na Pinksteren, groen.   
 Voorganger:    Mieke Felix.  
 Ouderling:       Philipp Bratfisch.  
 Organist:       Chris Klein.  
 Teksten: Jes.56:1-7; Rom.11:13-24; Matt.15:21-28.    
 Collecte:      Prot.Sociale Centra. (Antwerpen/Brussel) 
 Kinder-/jongerendienst: / (zomervakantie) 
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27 13e zondag na Pinksteren, groen.   
 Voorganger:    Bram Meertens.   
 Ouderling:       Marjan Blok.   
 Organist:       Henk Corporaal.   
 Teksten: Jes.51:1-6; Rom.11:25-36; Matt.16:21-27. 
 Collecte:      Gevangenispastoraat.   
 Kinder-/jongerendienst: / (zomervakantie) 
 

September 
 

03 14e zondag na Pinksteren, groen.    
 Voorganger:    Helen Blow.  
 Ouderling:       Philipp Bratfisch.    
 Organist:       Cris Klein.   
 Teksten: Jer.7:23-28; Rom.12:1-8; Matt.17:14-20.  
 Collecte:      Centrale Kas VPKB.    
 Kindernevendienst (12-min): Ida van Dessel. 
 

10 15e zondag na Pinksteren, groen.  
 Voorganger:    Rina de Bruin  
 Ouderling:       Gerke Visser. 
 Organist:       Joop van der Horst.   
 Teksten: Ezech.33:7-11; Rom.12:9-21; Matt.18:(1)15-20. 
 Collecte:      Prot. Sociale Centra. (Antwerpen/Brussel).   
 Kindernevendienst (12-min): Jantine Spilt. 
 

17 16e zondag na Pinksteren, groen.  Afscheidsdienst    
 Voorganger:    Ernst Veen.  
 Ouderling:       Marleen Jannis.  
 Organist:       Henk Corporaal (e.a. musici).   
 Teksten:  Gen.1:1-5&Gen.12:1-9; Rom.8:38-39; Joh.9:1-11. 
 Collecte:      Faculteit voor Protestantse Theologie, Brussel. 
 Kindernevendienst (12-min): Vera Bijma 
 Jongerendienst (12-plus): Wolf Jacobs en Ida van Dessel. 
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24 17e zondag na Pinksteren, groen.    
 Voorganger:    Mieke Felix.  
 Ouderling:       Marjan Blok.  
 Organist:       Joop van der Horst.    
 Teksten: Jona 3: 10-4:11; Rom.5:12-16; Matt.20:1-16.    
 Collecte:      Kerkdistrict Kirinda te Ruanda (partnerschap) 
 Kindernevendienst: Michiel Ruiter.   
 

Oktober 
 

01 18e zondag na Pinksteren, groen.    
 Voorganger:    Elly Bouman.   
 Ouderling:       Marjan Blok. 
 Organist:       Chris Klein.     
 Teksten: Ezech.18:1-4&25-32; Filip.2:1-13; Matt.21:23-32. 
 Collecte:      Gebouwen (kerk en pastorie). 
 Kindernevendienst: Vera Bijma. 
 Jongerendienst: Wolf Jacobs en Ida van Dessel.    
 

08 19e zondag na Pinksteren, groen.     
 Voorganger:    Luc Nijs.  
 Ouderling:       Philipp Bratfisch.  
 Organist:       Henk Corporaal.      
 Teksten: Jes.5:1-7; Filip.2:14-18; Matt.21:33-43. 
 Collecte:      Diaconaat. 
 Kindernevendienst: Ida van Dessel.    
 

15 20e zondag na Pinksteren, groen.     
 Voorganger:    Jart Voortman.  
 Ouderling:       Gerke Visser.  
 Organist:       Joop van der Horst.       
 Teksten: Jes.25:1-9; Filip.3:17-21; Matt.22:1-14.  
 Collecte:      Protestantse Solidariteit (NGO) 
 Kindernevendienst: Michiel Ruiter. 
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 Jongerendienst: Wolf Jacobs, Jantine Spilt, Ida van Dessel.    
 
22 21e zondag na Pinksteren, groen.     
 Voorganger:    Rina de Bruin.  
 Ouderling:       Marjan Blok.  
 Organist:       Chris Klein.       
 Teksten: Jes.45:1-7; 1Tess.1:1-10; Matt.22:15-22. 
 Collecte:      Zusterkerk vd VPKB te Ruanda.  
 Kindernevendienst: verrassing.   
 
29 22e zondag na Pinksteren, groen.     
 Voorganger:    Heleen Ransijn.  
 Ouderling:       ?   
 Organist:       Henk Corporaal.       
 Teksten: Deut.6:1-9; 1Tess.2:1-8; Matt.22:34-46. 
 Collecte:      Zusterkerk vd VPKB te Ruanda. 
 Kindernevendienst: Vera Bijma. 
 Jongerendienst: Wolf Jacobs en Ida van Dessel.   
 
November 
 
05 23e zondag na Pinksteren, groen.     
 Voorganger:    Mieke Felix.  
 Ouderling:       Marjan Blok.   
 Organist:       Joop van der Horst.        
 Teksten: Spr.9:1-18; 1Tess.2:9-13; Matt.25:1-13 
 Collecte:      Faculteit voor Protestantse Theologie, Brussel. 
 Kindernevendienst: Ida van Dessel.   
 
12 24e zondag na Pinksteren, groen 
 Voorganger:    Luc Nijs.  
 Ouderling:       Philipp Bratfisch.   
 Organist:       Chris Klein.         
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 Teksten: Jes.48:17-21; 1Tess.4:1-8; Matt.25:14-30. 
 Collecte: Protestantse Sociale Centra (Antwerpen/Brussel). 
 Kindernevendienst: Michiel Ruiter. 
 Jongerendienst: Wolf Jacobs en Ida van Dessel.  
 
19 25e zondag na Pinksteren, groen 
 Voorganger:    Helen Blow.  
 Ouderling:       Gerke Visser.   
 Organist:       Henk Corporaal.         
 Teksten: Ezech.34:11-17; 1Tess.4:9-12; Matt.25:31-46. 
 Collecte: Kerkdistrict Kirinda te Ruanda (partnerschap) 
 Kindernevendienst: Jantine Spilt.    
 
26 Laatste zondag van het kerkelijk jaar, paars 
 Voorganger:    Rina de Bruin.  
 Ouderling:       Marjan Blok.   
 Organist:       Joop van der Horst.          
 Teksten: Dan.12:1-4; 1Tess.5:1-11; Matt.24:14-35. 
 Collecte: Gebouwen (kerk en pastorie). 
 Kindernevendienst: Vera Bijma, Wolf Jacobs, Ida van Dessel.    
 

December 
 

03 1e zondag van Advent, paars.     
 Voorganger:    Edwin Delen.  
 Ouderling:       Gerke Visser.    
 Organist:       Chris Klein.         
 Teksten: Jes.63:19b-Jes.64:8; 1Kor.1:1-9; Marc.13:24-37. 
 Collecte:      Vluchtelingenhuis Wilsele. 
 Kindernevendienst: Jantine Split.    
 
10 2e zondag van Advent, paars.     
 Voorganger:    Marc Loos.  
 Ouderling:       Marjan Blok.    
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 Organist:       Henk Corporaal.          
 Teksten: Jes.40:1-11; 2Petr.3:8-18; Joh.1:19-28. 
 Collecte:      Kerkdistrict Kirinda te Ruanda (partnerschap) 
 Kindernevendienst: Michiel Ruiter. 
 Jongerendienst: Wolf Jacobs, Ida van Dessel. 
 
17 3e zondag van Advent, paars.     
 Voorganger:    Jart Voortman.  
 Ouderling:       Philipp Bratfisch.    
 Organist:       Joop van der Horst.           
 Teksten: Jes.65:17-25; 1Tess.5:12-24; Joh.3:22-30. 
 Collecte:      Zusterkerk vd VPKB te Ruanda. 
 Kindernevendienst: Ida van Dessel.     
 
24 4e zondag van Advent : géén ochtenddienst. 
 
24 Kerstavonddienst 
 Voorganger:     Petra Schipper 
 Ouderling:        Gerke Visser. 
 Organist:       Chris Klein. 
 Teksten:  Jes.8:23b-9:7; Tit.2:11-14;Luc.2:1-20. 
 Collecte:       Buurthuis ’t Lampeke.  
 Kindernevendienst: alle begeleiders.  
 
25 1e Kerstdag, wit.   
 Voorganger:    Helen Blow.  
 Ouderling:       ?     
 Organist:       Henk Corporaal.            
 Teksten: Jes.52:7-10; Hebr.1:1-12; Joh.1:1-4.  
 Collecte:      Zusterkerk vd VPKB te Ruanda. 
 Kindernevendienst: alle begeleiders.    
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31 Zondag na Kerst/oudjaar, wit.   
 Voorganger:    Mieke Felix.  
 Ouderling:       ?   
 Organist:       Joop van der Horst.           
 Teksten: Jes.61:10-Jes.62:3; Gal.3:23-Gal.4:7; Luc.2: 33-40. 
 Collecte:      Zusterkerk vd VPKB te Ruanda. 
 Kindernevendienst: / (kerstvakantie)   
 
 

Gemeentenieuws 
 

Gemeentevergadering 
Op zondag 23 april 2023, werd, na de kerkdienst, onze jaarlijkse 
gemeentevergadering gehouden waarop o.a. het kerkelijk jaar-
verslag-2022 en ons nieuwe gemeentereglement werd gepresen-
teerd en goedgekeurd. Het financiële jaarverslag was reeds een 
week eerder door onze penningmeester, Chris Lefebvre (die op 23/4 
niet aanwezig kon zijn) gepresenteerd, en bij die gelegenheid ook 
goedgekeurd. Proficiat!     
 
Overleden 
Op zondag 23 april 2023 overleed Antoon Schoors op 88-jarige 
leef-tijd in woonzorgcentrum St. Vincentius te Leuven.  
 
Wie er de jaarverslagen van onze kerk er op nakijkt ontdekt dat 
Toon sinds het jaar 2000 (verder terug zijn er geen jaarverslagen) 
ruim 100 keer de dienst in onze kerk heeft geleid met een 
gemiddelde van iets meer dan 7 keer per kerkelijk jaar. Maar in 
werkelijkheid ging Toon al sinds eind jaren 80 voor in de 
Protestantse kerk van Leuven. Dat betekent dus dat het werkelijke 
getal van zijn diensten en preken nog veel groter is dan 100! 
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In zijn beroepsleven (Toon sprak daar nooit over maar het mag bij 
deze gelegenheid eens genoemd worden)  heeft hij naam gemaakt 
als een vermaarde prof. aan de K.U.Leuven in de theologie, bijbel-
wetenschapper, archeoloog, oudtestamenticus, kenner van de 
bijbelse, Semitische grondtalen en de geschiedenis van het Midden-
Oosten… En al liet hij zich daarop nooit voorstaan, het was aan de 
rijke inhoud van zijn preken wel te merken. Door de jaren heeft 
Toon zo heel wat waardevolle schatten opgegraven uit de oude 
bijbelteksten. Ook in die, overdrachtelijke, zin was hij een harts-
tochtelijk ‘archeoloog’. 
 
Aldus heeft Toon heeft meerdere mijlpalen in ons kerkelijke 
midden gevierd en met ons gedeeld. Zo stond in ons jaarverslag van 
2009 dat op 5 april van dat jaar feestelijk in onze kerk werd gevierd 
dat hij 50 jaar daarvoor tot priester werd gewijd. En in juni 2014 
trakteerde hij tijdens onze ‘kerkkoffie’ ter gelegenheid van zijn 80e 
verjaardag. En op zondag 1 februari 2015 ging Toon voor ’t laatst 
in onze kerk voor en hing hij zijn kerkelijke toga met een laatste 
gloedvolle preek aan de haak. Tijdens zijn leven mochten wij hem 
daarvoor al dikwijls bedanken, maar ook vanaf deze plaats zeggen 
wij hem nog eens postuum heel veel dank voor al die mooie 
leerzame jaren en ook voor al de vriendschap en niet aflatende 
steun die onze kerkgemeenschap van hem en zijn vrouw Annie 
steeds heeft mogen ontvangen.  
 
De (zeer drukbezochte) afscheidsdienst ging door in onze kerk op 
zaterdag 29 april 2023. De asvertrooiing vond, in intieme kring, 
daags nadien plaats op Stadsbegraafplaats Leuven.  
 
We wensen Annie troost en sterkte in het vertrouwen dat ook Toon 
koesterde, blijkens zijn uitspraak: “Ik weet niet wat er zijn zal, maar 
één ding weet ik, geloof ik: dat het GOED zal zijn.”  
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Gemeente-uitstap 
Op zondag 21 mei 
2023 was de 
jaarlijkse gemeente-
uitstap van onze 
gemeente, dit keer 
naar het museum 
voor Natuurweten-
schappen in Brussel.  
We zagen er meer 
dieren dan de ark van 
Noach ooit heeft 
kunnen bevatten, niet 
alleen vanwege het 
feit dat de dinosau-
russen ten tijde van 
Noach reeds lang 
uitgestorven waren, 

maar ook omdat de reusachtige walvissen die we te zien kregen 
(nou ja, enkel hun skeletten, maar dat was al meer dan 
indrukwekkend genoeg) natuurlijk niet in het dierenbestand van 
Noach’s boot waren opgenomen. Verder waren er de kleinere dieren 
(poolberen, woudberen, buffels, apen, lama’s, leeuwen, herten, 
pinguïns, boomkatten ….) en de nog kleinere (vliegend hert, 
kevers, vlinders, vissen ….) en ook waren er onze voorouders, 
Neanderthalers, en andere rechtoplopende vroege medebewoners 
van onze oude aarde. Op de kinderen hoefde niet gepast te worden, 
zij onttrokken zich als vanzelf aan de volwassen supervisie, omdat 
ze geboeid van de ene naar de andere verdieping renden (!), 
genietend van deze gestolde en oeroude ‘dierentuin’ vol met de 
meest uiteenlopende piepkleine tot reusachtige diersoorten.  
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De traditie van onze jaarlijkse gemeente-uitstap ontstond in 2002 en 
is sindsdien een mooie gelegenheid gebleken om ook eens op een 
andere wijze kerkgemeenschap te zijn dan tijdens kerkdiensten. De 
lijst met uitstappen is sindsdien als volgt:     

 Voorjaar 2002 : naar Asjkenazische synagoge Antwerpen.   
 Voorjaar 2003: naar moskee in Antwerpen. 
 16 mei 2004:   naar Boeddhistische tempel in Antwerpen. 
 22 mei 2005: naar Fort Breendonk in Willebroeck. 
 21 mei 2006: naar dierenpark Planckendael te Mechelen.  
 29 april 2007: educatieve milieu-boottocht op het Nete-Albert-kanaal te 

Duffel.  
 18 mei 2008: naar het natuurkunde-museum in Brussel.  
 10 mei 2009: naar de Portugese synagoge van de Sefardische Joden in 

Antwerpen. 
 27 juni 2010: naar de Al Ihsaan-moskee te Leuven. 
 26 juni 2011: naar het Afrikamuseum in Tervuren.  
 10 juni 2012: naar de Abdij van de Norbertijnen in Averbode. 
 In 2013 kwamen de verbouwingswerken tot een einde en  verhuisde 

onze gemeente half december (15/12) naar de Mariakapel, vandaar geen 
gemeente-uitstap.   

 In juni (15/06) 2014 vierden we de ingebruikname van de Mariakapel, 
vandaar geen gemeente-uitstap.  

 Voorjaar 2015: naar museum M in Leuven (?)  
 29 november 2015: uitstap 12-plussers naar het Joodse Kerkhof 

Schoonselhof in Antwerpen en tevens naar Fort Breendonk in 
Willebroek. 

 12 juni 2016: naar Abdij van Vlierbeek. 
 28 mei 2017: naar dierentuin Planckendael.   
 17 juni 2018: Protestantse wandeling door Brussel, onder leiding van 

dhr. Yves De Baets. 
 19 mei 2019: naar het (vernieuwde) Afrikamuseum in Tervuren.   
 2020 en 2021: geen uistap vanwege covid. 
 19 juni 2022: naar Abdij van Park en het Parcummuseum te Leuven. 

(expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur) 
 21 mei 2023: naar het natuurkundemuseum in Brussel.   
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Pensioen Ernst Veen 
In de vorige Kerkbrief kon u het al lezen: Ernst Veen gaat in 
september 2023 met pensioen. In VPKB-Leuven zal hij dan precies 
23 jaar predikant zijn geweest. Op 17 september 2000 werd hij in 
onze kerk als predikant bevestigd en zijn afscheidsdienst zal zijn op 
17 september 2023. (Daarvoor was hij 8 jaar predikant in VPKB-
Geraardsbergen (van 1992-2000).  
In de Constitutie van de VPKB zijn, m.b.t. de pensionering van 
predikanten, de volgende regels opgenomen: 
“Art. 38 - Pensioen 38.1 Ieder die, op welk niveau ook, binnen de 
Verenigde Protestantse Kerk in België, een bezoldigd ambt uitoefent, gaat 
op de wettelijk voorziene leeftijd met pensioen. 38.2 Indien kerkelijke en 
wettelijke beschikkingen zulks toelaten, kan de instantie die de benoe-
ming gedaan heeft, een voortzetting van het ambt toestaan; evenwel gaat 
het definitieve pensioen in op de eerste dag van de maand die volgt op de 
70ste verjaardag.” 
 
Afscheidsdienst: op zondag 17 september 2023, 15:00 uur  
Het bovenstaande betekent dus dat uw predikant, die heel dankbaar 
is dat hij tot 70 jaar mocht bijtekenen, maar die op 8 augustus 2023 
van dit jaar die mijlpaal van 70 jaar bereikt, in de maand september 
met pensioen zal (moeten) gaan.  
 
Allen van harte uitgenodigd op de afscheidsdienst, zondagmiddag 
17 september, aanvang 15 uur, in onze kerk, Mariakapel, Matadi-
laan 6 te Heverlee/Leuven! Na de dienst zal er (eveneens in de 
kerk) een feestelijke receptie gehouden worden.  
 
Dank aan Marleen Jannis 
Kerkenraadslid Marleen Jannis liet weten dat ze vanaf 1 oktober 
een punt zet achter haar lidmaatschap van de kerkenraad. Reeds in 
2013, het jaar dat onze kerkgemeenschap in december verhuisde 
van de crypte in het Jezuietenhuis naar de Mariakapel, werd 
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Marleen eerst lid van onze bestuursraad en nam daarbij het nog 
lopende mandaat van een aftredend lid over. Na een jaar was dat 
mandaat ten einde, maar dat gold niet voor de inzet en energie van 
Marleen, die zich vervolgens in datzelfde jaar kandidaat stelde voor 
de kerkenraadsverkiezingen en in april 2014 unaniem verko-zen 
werd. Sindsdien heeft Marleen (gcombineerd met een full-time 
baan in het Gasthuisbergziekenhuis), onafgebroken in de kerken-
raad gezeteld. Daarop viel tijdens de vergaderingen op dat haar de 
zaak van de kerk in deze wereld zeer aan het hart ging: dat we 
steeds onze “core-business” voor ogen dienen te houden: de liefde 
tot God en tot onze naaste en hoe Jezus ons dat heeft voorgeleefd. 
En dat dát steeds weer de kern is van al onze kerkelijke inspan-
ningen en activiteiten. Marleen draaide al die jaren ook steeds mee 
in het ouderlingenrooster tijdens de kerkdiensten als een “vaste 
waarde” die we zullen missen met haar zeer duidelijke heldere en 
rustige stem en voordracht als lector tijdens de schriftlezingen! 
Heel veel dank, Marleen, voor al die fijne jaren van constructief 
vergaderen en samenwerken in de kerkdienst en kerkenraad!   
 
Vacatureperiode: onder leiding van een consulent 
In de vorige Kerkbrief drukten wij reeds de te volgen procedure 
voor de vacaturetijd van kerken en voor het zoeken/vinden van een 
nieuwe predikant(e) af. Vacante kerken worden in de VPKB, zo 
schrijft de kerkorde voor, in dat proces bijgestaan door een 
consulent. Intussen heeft ds. Petra Schipper, lid van onze kerk en 
stadspredikant te Antwerpen, toegezegd dat ze bereid is die taak op 
zich te nemen. Wij hoeven u haar niet meer voor te stellen, want zij 
is al jaren lid van onze kerkgemeenschap en ging ook al vele malen 
als gastpredikant in onze diensten voor. Zij kent onze kerk dus door 
en door en we zeggen haar alvast vanaf deze plaats hartelijk dank 
dat zij onze consulent wil zijn!   
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Jongerendienst 
Op zondag 30 april orga-
niseerden onze jongeren: 
12-plussers, begeleid door  
Ida en Wolf, weer een 
jeugddienst in onze kerk. 
Dit keer ook in samen-
werking met de kinderen 
(min-12 die, zo formuleer-
de Ida het: “hun beste 
beentjes en stemmetjes 
voor zetten”) en met heel 

wat talentvolle muzikanten, artiesten, dansers, zangers, schrijvers 
en (s)prekers… 
 
Het thema was “afscheid”. Afscheid in onze wereldgeschiedenis 
(bv. n.a.v. de volksverhuizingen: Europeanen naar Amerika, of 
afscheid in tijden van (de)kolonisatie en slavernij…), afscheid in de 
bijbel (bv. afscheid van Mozes en zijn volk na de lange zwerftocht 
door de woestijn of het afscheid tussen de vader en de zoon in de 
gelijkenis van de verloren zoon…) en ook in verband met het 
nakende afscheid van Ernst, als dominee-op-pensioen, en van zijn 
vrouw Jelske. Een ‘verslag’ daarover schrijven, wordt al gauw te 
‘sentimenteel’, dus we beperken ons tot het afdrukken van een 
(deel) van de mail die we (Jelske en Ernst) daarover naar de 
organisatoren (jongeren en ouderen) stuurden:    
 
Lieve kinderen, jongeren, ouderen (en alles daartussenin), 
 

Wat hebben jullie op zondag 30 april een knappe en prachtige 
jongerendienst in elkaar gezet en in onze kerk een heel mooie en 
leerzame presentatie gegeven over historische vormen van af-
scheid! 
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Dat waren niet zomaar even maar wat teksten over afscheid, maar 
dat was enorm goed door jullie voorbereid en daar was veel over 
nagedacht en veel samen over vergaderd!   
 

Daarnaast hebben jullie Jelske en mij enorm blij verrast en ons een 
onvergetelijke dag bezorgd (die we dus nooit meer zullen ver-
geten!). 
 

Het begon al bij de zitplaatsen: wij mochten (moesten!) gaan zitten 
in prachtige versierde stoelen in het centrum(!) middenin tussen 
jullie allemaal in en we werden vervolgens door jullie zo lief en 
mooi toegesproken, toegezongen, toegespeeld; toegedanst en op de 
piano door Wolf (naamsverwant van Amadeus Mozart!) in het hart 
geraakt.  
 

En dat wij midden tussen jullie in mochten zitten was eigenlijk wel 
symbolisch: Dus: niet alleen "in het centrum", maar vooral: 
"midden tussen jullie in". Want zo kwam in beeld dat kerk-zijn, 
samen-zijn (en "samendoen") is! Dat bleek ook uit jullie presentatie 
die het resultaat was van vele dagen SAMEN-werken, -musiceren,   
-overleggen, -dansen, -oefenen, -tekenen, -zingen, -schrijven… 
 

We hebben er van genoten, ook van alle mooie tekeningen, foto’s en 
teksten op het prikbord en we lopen nog steeds rond met vlinders in 
de buik... 

Heel veel dank en liefs van Jelske en Ernst. 
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Interlevensbeschouwelijk ontmoetingsdag 
Op zondagnamiddag 7 
mei waren we weer van de 
partij op de jaarlijkse 
interlevensbeschouwelijke 
ontmoetingsdag, getiteld 
“OVAAL-dag” (= “Ont-
moeting Van Alle Andere 

Levensbeschouwingen”). 
Die dag ging door in het 
Bruulpark te Leuven ( 
Raoul Claesstraat 3000 

Leuven) van 14-17 uur, waar heel wat verschillende 
levenbeschouwingen uit het Leuvense, ook onze kerk, met een 
eigen standjes en een aanbod aan gratis hapjes, aan meededen. 
Thema: “Wij hebben het zout gedeeld”. Dat is een oude 
Marokkaanse zegswijze voor de gedeelde maaltijd als vorm van 
gemeenschap en ontmoeting. Op die manier hopen de deelnemers 
het signaal te geven dat “diversiteit” niet hoeft te leiden tot 
“verdeeldheid”, maar juist het besef kan verdiepen dat we 
weliswaar allemaal anders kunnen denken en leven, maar toch deel 
uitmaken van één-en-dezelfde familie “mens” en daarom allemaal 
verbonden zijn.    
 
Laatste gesprekskring 

Op maandagavond 
26 juni 2023 hielden 
we de laatste zitting 
van de lees-en-ge-
sprekskring (van de 
derde cyclus die in 
vijf avonden liep 
van  8 mei-26 juni. 
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We lazen en bespraken daarbij het boek “Wat doe ik hier in 
GODSNAAM” van Carel ter Linden (Arbeiderspers, 2013). 
Carine (dochter van Willemien) zorgde voor een verrassing 
door een grote taart te bakken ter gelegenheid van deze laatste 
zitting! 
 
Zomerterras 
Het is sinds 2014 een 
zonnige traditie geworden: 
ons "zomerterras": een 
gezellige babbelmiddag 
(tussen 14:00 en 17:00 
uur) voor onze (bijna-) 
gepensioneerden onder 
schaduwrijke parasols op 
ergens-een-stralende-mid-
dag-in-de-zomer. (meestal 
in juli, soms in augustus). 
Tot nu toe hadden we twee favoriete locaties: “de Zoete Waters” in 
Oud-Heverlee en “In den Rozenkrans” bij de Vlierbeek-Abdij 
(Kessel-Lo). Dit jaar kwamen we samen op woensdagnamiddag 12 
juli op het groene buitenterras van Foodcafé Namia in Wilsele. Het 
was alweer de achtste of negende editie.   
 
Te Deum 
Op vrijdag 21 juli vindt de jaarlijkse oecumenische Te Deumviering 
plaats, die elk jaar op de nationale feestdag in de St. Pieterskerk 
georganiseerd wordt en wordt voorgegaan door deken Patrick 
Maervoet en dominee Ernst Veen. Aanvang: 10:40 uur. Allen van 
harte uitgenodigd.    
 
Vakantie  
Van zondag 23 juli  - 15 aug. is Ernst Veen met zijn gezin op 
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vakantie. Voor kerkelijke of pastorale hulp-verlening kunt u zich 
wenden tot ds. Jelle Brouwer (tot 10 aug.) te Mechelen (015 / 20 51 
54) of tot het synodebureau van de VPKB die u in contact kan 
brengen met andere protestantse kerken en/of predikanten uit de 
regio: VPKB-Synodebureau, Brogniezstraat 44, 1070 Brussel, tel. 
02-511.44.71. Op de website van de VPKB kunt u ook zelf naar 
andere kerken en predikanten zoeken: https://nl.protestant.link 

EV 
 
 

Meditatie 
 
IK BEN MET JE/ IK ZAL BIJ JE ZIJN 
 
De tijd van Jesaja lijkt warempel wel op de strijdtonelen in onze 
wereld. Strijd en geweld grijpen om zich heen. Ballingschap, 
deportatie, wegvoering, het is niet van de lucht. De vijanden van het 
toenmalige Israël trekken plunderend en brandstichtend rond en 
belegeren op een kwaad moment ook de hoofdstad Jeruzalem. In 
een griezelig realistische beschrijving lazen we in Jes.34vs.3:  
 
Gesneuvelden blijven onbegraven liggen, 
De stank van hun lijken stijgt op; 
De bergen druipen van hun bloed… 
 
Zo staat het er. Een tekst van rond 730 jaar voor Christus. Een tekst 
dus van ruim 2500 jaar geleden. Maar het zou net zo goed een 
beschrijving kunnen zijn van de beelden die u de afgelopen week 
en gisteren en eergisteren en morgen en overmorgen op televisie of 
op uw computer of smartphone zag, ziet en zal zien. Beelden uit 
Oekraïne, uit Syrië, uit Jemen, Afghanistan, Soedan, Myanmar,…. 
Ontluisterende taferelen over hoe het al eeuwen toeging en toegaat 
in onze wereld.  
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Dus ook in de tijden van Jesaja en in heel het Jesajaboek ging het er 
in zijn wereld dan ook bepaald niet vredig aan toe. In de tijd dat 
Jesaja als profeet begon, hij was toen zo’n jaar of 25 à 30, was de 
situatie in in zijn land Kanaän uiterst gespannen. We spreken over 
de 8e eeuw voor Christus, een kleine 3000 jaar geleden. Het land 
Kanaän, dat toen opgedeeld was in de twee rijken Juda en Israël, 
lag in de dreigende invloedssfeer van de supermacht Assyrië.  
 
Assyrië gold toen internationaal, niet alleen als oppermachtige, 
maar ook niets ontziende wereldmacht. De invloedssfeer van de 
Assyriërs spreidde zich uit over heel West-Azië en een deel van 
Egypte. Die macht hadden zij opgebouwd door een sterk leger, 
goede wegen en ja, daar heb je het alweer: ook door een 
meedogenloze dictatoriale totalitaire politiek. Menig slachtoffer 
geloofde in die tijd dat de wereld zou vergaan. Dat er geen 
toekomst meer was. 
 
“Niet nieuws onder de zon” zou de Prediker zeggen (Pred.1:9). 
 
Ook als we vandaag naar de wereld kijken zijn die oude woorden 
van de Prediker nog steeds actueel.  
 
Door alle tijden heen zijn er oorlogen en bloedige confrontaties en 
is er de onbarmhartige en repressieve wil tot macht waarbij het 
recht van de sterkste regeert, zoals  we ook bij Jesaja horen als hij 
die gruwelen uit zijn tijd beschrijft. Gruwelen waarvoor onze 
nieuwslezers op televisie de kijkers van te voren waarschuwen: 
“niet voor gevoelige kijkers”. 
 
Zo heeft Jesaja het over de stank van onbegraven lijken op het 
slagveld, over bergen die druipen van bloed. En daarna poëtischer, 
maar niet minder catastrofaal: over de sterren die neervallen als 
verschrompelde vruchten van een vijgenboom en over de hemel die 
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als een boekrol wordt opgerold. (Jes.34:4) 
 
Vrolijk wordt er mens daar niet meteen van. Maar zo beschrijft 
Jesaja de wereld waarin hij leefde. En dan zou je denken dat Jesaja 
zich daar ontmoedigd en wanhopig bij neerlegt. Dat Jesaja zal 
zeggen dat er geen toekomstperspectief is voor mens en wereld. 
 
Hoe dan ook: dat is wat wijzelf niet zelden denken. Zal er gezien 
onze oorlogszuchtige wereld, nog een vredige toekomst zijn? Zal er 
gezien de opwarming van de aarde nog een leefbare planeet zijn 
voor onze kinderen en kindskinderen? In onze ervaring gaapt de 
toekomstloosheid ons aan.   
 
Echter, Jesaja, denkt daar blijkbaar anders over. Het antwoord van 
Jesaja op die vraag naar de toekomst van onze wereld is anders dan 
je na zijn onheilsboodschappen zou denken. Zoals gezegd: je zou 
denken dat Jesaja het hoofd laat hangen en zich ontmoedigd 
neerlegt bij de gebrokenheid en het kwaad in de wereld. Maar niets 
is minder waar. Geen spoor van moedeloosheid bij Jesaja. 
Integendeel. Want ineens, in het volgende hoofdstuk, pal en direct 
na zijn meest gruwelijke beschrijvingen en zwarte nieuwsberichten 
over leed en ellende beschrijft deze profeet een lichtende toekomst: 
De woestijn zal zich verblijden, zo schrijft hij, de dorre vlakte zal 
vrolijk zijn, de wildernis zal juichen, de steppe zal bloeien als een 
roos, een narcis, een krokus, een lelie. Ja, de vertalers verschillen 
van mening, maar hoe dan ook, de dorre woestijn, beeld van onze 
getergde aarde, zal, aldus Jesaja, overvloedig in volle bloei staan. 
(Jes.35: 1-10)  
 
Hoe komt Jesaja daar bij? Je zou zeggen: die man is naief en 
wereldvreemd. Die weet niet wat er te koop is aan ellende en strijd. 
Aan onmenselijke wreedheid en blinde machtswellust. Ja, maar dat 
is dus niet zo. Want zoals we al vernamen had diezelfde Jesaja één 
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hoofdstuk daarvoor in uiterst realistische bewoordingen beschreven 
hoe wreed het toe kan gaan in de wereld. Jesaja was dus allerminst 
wereldvreemd. Hij was door de ruwe wol van de realiteit van de 
oorlogsgeschiedenis geverfd. Hij was geen naieve dromer. Jesaja 
wist wat er in de wereld te koop was aan wreedheid en machts-
honger, aan ontluistering en onmenselijkheid. 
 
De vraag is dus nogmaals: hoe komt Jesaja er dan bij, ineens te 
spreken over vrede in plaats van strijd, over licht, na al die 
zwartgallige berichten over moord en doodslag? 
 
Duidelijk is dat Jesaja dat niet ontleende aan geloof in zoiets als “de 
menselijke vooruitgang.” Nogmaals, Jesaja was niet naïef. Hij wist 
zeer goed hoe menselijk, al te menselijk, het altijd weer toegaat in 
de wereld.  
 
Nee, dat had Jesaja volgens de bijbelschrijvers van de “Stem van 
Boven”, die ze zogezegd in Israël gehoord hadden en aan elkaar 
hadden doorverteld. Om te beginnen bij Abraham die de Stem had 
horen zeggen: Ga uit je land. Keer al die ellende daar de rug toe en 
ga naar het Beloofde land dat Ik je wijzen zal. Ga bouwen aan Gods 
betere wereld op aarde. Ik zal je erbij helpen. En later hoorde ook 
Mozes die stem en wel middenin de dorre woestijn, vanuit de 
doornen van een brandende struik. Lees: vanuit een wereld die in 
brand stond, vanuit een wereld vol doornen en slavernij. En die 
stem zei tot hem: IK ZAL BIJ JE ZIJN.  Ik heb de ellende van de 
wereld gezien. Maar weet: Ik ga met je mee. Dat is de betekenis 
van de Naam van God die Mozes daar vanuit die brandende 
doornstruik te horen kreeg: IK BEN MET JE. IK ZAL BIJ JE ZIJN.  
Ik reis met je mee. Een heel leven lang. Tot aan de voleinding van 
de wereld. 
 
Vandaar ook dat we Jesaja, na zijn eerdere beschrijving van de 
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aardse verschrikkingen, in het volgende hoofdstuk (35) horen 
zeggen:     
 

“Sterk de slappe handen en verstevig de knikkende knieën. Zeg tot 
de moedelozen en de angstigen: weest sterk, vreest niet. Zie uw 
God zal komen (…) Hij zal u verlossen (…) Dan zullen de ogen der 
blinden  geopend worden en de oren der doven ontsloten worden; 
dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme 
zal jubelen. Want in de woestijn zullen wateren ontspringen en 
beken in de steppe. (…) Zie, de steppe, zij zal bloeien als een roos, 
de woestijn, zij zal welig bloeien.   
 

Later spraken ook de andere profeten en ook de apostelen en, last 
but not least, Jezus, naamsverwant met Jesaja, vanuit datzelfde 
vertrouwen. Vanuit het vertrouwen in de Stem van Boven wiens 
naam luidt: “IK BEN MET JE / IK ZAL MET JE ZIJN”, waardoor 
mensen zijn opgestaan uit moedeloosheid en toekomstpessimisme, 
in het geloof dat deze wereld, hoe vierkant ze soms ook draait,  en 
hoezeer de gebrokenheid van de wereld ons soms kan aanvliegen, 
wij toch allemaal in Gods hand zijn. En dat God altijd en overal met 
ons meereist. In weerwil van ons gebroken bestaan op weg naar 
Gods betere wereld, waar wij allemaal onder de hoede van Gods 
nabijheid en liefde, het volle leven van gerechtigheid, vrede en 
ware medemenselijkheid mogen leven, waartoe wij bestemd zijn: 
als mensen naar Gods beeld en gelijkenis.  

Ernst Veen 
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Woorden van de kerk 
 
250 jaar psalmen 
 

 
 
Deze maand is het juist 250 jaar geleden dat in Nederland een 
nieuwe psalmberijming verscheen. Integrale psalmberijming, 
oftewel: een berijming van alle 150 psalmen, want voor minder kon 
de orthodoxie het niet doen. Laat ik het voor deze ene keer nu eens 
van harte eens zijn met de orthodoxie.  
 

De zaak is deze. In de bijbel staat een verzameling van 150 
psalmen. Het is poëzie, maar een heel ander soort poëzie dan wij 
gewend zijn. Geen rijm van woorden op het einde van de regel, 
geen ritmiek van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen, 
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maar iets wat je betekenis-rijm zou kunnen noemen: menige 
gedachte wordt tweemaal gezegd, maar de tweede keer juist een 
klein beetje anders. De bijbelpsalmen variëren als het ware op hun 
eigen woorden. Je moet er even aan wennen, en dan is het poëzie 
van grote schoonheid. 
 

Doordat de regels geen afgepaste aantallen lettergrepen hebben, 
vallen de bijbelse psalmen niet zomaar te zingen. (Ook al heeft 
iemand als Joseph Gelineau daar wel een oplossing voor 
gevonden). Ze moesten voor het Nederlands sowieso vertaald 
worden. Maar ook de vertalingen zoals die in allerlei bijbel-edities 
te vinden zijn, kunnen nog steeds niet, of toch niet gemakkelijk, 
gezongen worden. 
 

Om de psalmen zingbaar te maken is een heel speciaal soort 
vertaling nodig. Namelijk een vertaling die nauwkeurig een 
afgepast aantal lettergrepen heeft, passende op de melodie. En als 
kers op de taart moeten de regels dan ook nog op elkaar rijmen. 
 

Dat huzarenstukje is voor verschillende talen tot stand gebracht. In 
feite een heleboel keren, maar niet steeds even fraai. De eerste 
Nederlandse psalmberijming die veel gebruikt werd, was die van 
Petrus Dathenus, en dateert al uit de 16de eeuw. Maar er was steeds 
veel gemopper, omdat hij zogezegd “rare klemtonen” bevatte. 
 

Datheens psalmberijming is nochtans lang in gebruik geweest. Tot 
in de 18de eeuw. Dan wordt, op uitnodiging van de overheid, een 
project gestart om tot een nieuwe psalmberijming te komen. 
Verschillende personen en instellingen worden aan het werk gezet. 
En het resultaat, opnieuw een integrale psalmberijming, het werk 
van Johannes Eusebius Voet, het Genootschap ALaus Deo Dalus 
Populo@ en Hendrik Ghijsen, is anno 1773 gereed. De aan-
biedingsbrief is door een groep van toezichthoudende dominee’s 
ondertekend op 19 juli 1773. Ja, dat is tamelijk precies 250 jaar 
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geleden. 
 

Over de verdere geschiedenis van onze berijmde psalmen zal ik 
eens een andere keer schrijven. Hier wil ik enkel nog pleiten voor 
het behoud van de integrale reeks psalmen. Elders heeft men dat 
principe losgelaten, en zingt men slechts een kleine selectie. Zo 
bijvoorbeeld bij onze Franstalige vpkb, bij de meeste Franse 
protestanten, bij de Luthersen in Duitsland, bij de Calvinisten in 
Hongarije. Bij allemaal worden wel psalmen gezongen, maar 
slechts een handvol. Wij hebben in ons taalgebied (als enigen?) de 
volledige reeks, en ik denk dat we die, als cultureel en religieus 
erfgoed, moeten bewaren en koesteren. 
 

 
 

Joop van der Horst 
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En dan nog dit: over de priesterlijke zegen in Numeri  
 
Niet God zegene u, maar zegent u. 
De zgn. “priesterlijke” (of ook: “Aäronitische)  zegen uit Numeri 6: 
24-26  die wij altijd uitspreken aan het slot van een eredienst, staat 
in de gangbare Nederlandse vertalingen steeds afgedrukt in de 
aanvoegende wijs. In de wensvorm dus: 
 

De Here zegene u en behoede u; 
de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; 
de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 
 

Dat komt omdat de Hebreeuwse grondtekst ook effectief in de 
wensvorm (hebr. “jussivus”) staat.  
 

Maar wijlen mijn vroegere leermeester, professor en oudtestamen-
ticus Henk Jagersma (specialist op het gebied van Hebreeuws, 
Aramees en Oude Testament) leerde ons op overtuigende wijze dat 
die wensvorm, aldaar in Numeri,  om doorslaggevende redenen 
gelezen dient te worden als een indicatief (aantonende wijs). Dus 
niet “God zegene” u, maar “God zegent u”. Qua betekenis een 
groot verschil:  
 

De Here zegent u en behoedt u; 
de Here doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig; 
de Here verheft zijn aangezicht over u en geeft uu vrede. 
 

Het voert op deze plaats te ver (vanwege “te specialistisch”) om de 
grammaticale analyse die Jagersma daarbij maakte, uit te doeken te 
doen. Maar wie het wil lezen: Jagersma heeft zijn argumenten 
daarvoor o.a. gepubliceerd in de gezaghebbende commentaren-
reeks: “De Prediking van het Oude Testament” – Numeri deel 
1,uitg. Callenbach, 1983, p. 125-129.   

Ernst Veen 
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Routebeschrijving naar Mariakapel 
Matadilaan 6, 3001 Heverlee 

 
 

Met de auto: Op de ring van Leuven rijdt u naar de zuidoost-kant 
daarvan: de Parkpoort. Bij de verkeerslichten van de Parkpoort 
verlaat u de stad via de Geldenaaksebaan. Dan neemt u de eerste 
straat rechts (bij een bushalte): Paul Van Ostaijenlaan. Daarna 
neemt u de eerste straat links (Zegelaan), dan weer de eerste links 
(Matadilaan). De kerk staat op het einde rechts: Matadilaan 6. Daar 
is ook  parkeerplaats.  

Te voet vanaf het station Leuven, via de Ring tot aan Park-poort, 
dan linksaf via de Geldenaakse baan naar Paul Van Ostaijenlaan 
(zie boven): 2 km of 30 minuten.  

Met het openbaar vervoer vanaf het station Leuven op zondag:  
Bus 4, 5 en 6 tot de halte Paul van Ostaijenlaan in Heverlee. 
Daarna nog 370m wandelen (zie boven). 
 
Bus 600 en 630 tot de halte Parkpoort. Dan nog 555m wandelen: 
bij de Parkpoort oversteken, via de Geldenaakse baan naar de halte 
Paul Van Ostaijenlaan (zie boven). 
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Afbeelding voorkant: Mariakapel Heverlee / Leuven 
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Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) - Gemeente Leuven 
 
 
Kerkdiensten   elke zondag om 10u 
 
Kindernevendienst en –opvang (12-min)  elke zondag tijdens de kerkdienst 
Jongerendienst (12-plus):  om de andere zondag  

(niet in juli en augustus) 
 
VPKB-Leuven   https://vpkleuven.be 
VPKB (landelijk):    https://nl.protestant.link  
 
Locatie Kerk   Mariakapel 
    Matadilaan (6), 3001 Heverlee 
Predikant    Ernst Veen 
    L. Beosierlaan 89 – 3010 Leuven 
    016/22 98 83    
    ernst.veen@telenet.be 
 
Samenstelling kerkenraad  Marjan Blok 
    Philipp Bratfisch 
    Henk Corpopraal 
    Marleen Jannis 
    Gerke Visser    
    Ernst Veen 
 
Samenstelling bestuursraad  Chris Lefebvre 
    Michiel Ruiter 
    Cedrick Tilma 
     Joop van der Horst 
    Ernst Veen 

Maarten Wilbrenninck 
 

Redactie Kerkbrief   Joop van der Horst 
    Ida van Dessel  

Ernst Veen   
 ernst.veen@telenet.be 

 
Vrijwillige bijdragen   Belfius 
    IBAN BE93 0680 7857 4067 
    BIC GKCCBEBB 
 
 
De Kerkbrief verschijnt vier maal per jaar.  
Bijdragen zijn steeds welkom en die kan u inleveren voor:  
 01/06 (zomernummer) 01/09 (herfstnummer) 
 01/12 (winternummer) 01/03 (lentenummer) 

 


