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GEDICHT 
 

O god, 
 

ik sta op het punt op reis te gaan. 
Ik weet niet, of  het misschien mijn laatste reis is. 

 
Ik wil u liefhebben. 

 
Ik hoop, dat ik onderweg niemand enig ongeluk 

of  ander kwaad zal berokkenen. 
Ik wil proberen niet, of  veel minder, te drinken. 

 
Ik sta voor U. 

 
Ik weet dat ik, of  ik veilig zal aankomen 

dan wel onderweg verwonding, 
ziekte of  dood zal vinden, 

altijd u toebehoor. 
Want in leven en sterven 

zijt Gij in mij en ben ik in U. 
Ik ga nu weg. 

Vaarwel, o God. 
 

Gerard Reve 
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KERKDIENSTEN 

 

 
Juni 

30 
• Voorganger: Mieke Felix 
• Ouderling: Anne-Merel Meijer 
• Organist: Joop van der Horst 
• Teksten: Jes. 3:25 - 4:6; 2 Kor. 8:9-15; Marc. 5:22-43 
• Collecte: Protestantse Theologische Faculteit Brussel 
• Kindernevendienst: Ida van Dessel 

 
Juli 

7 
• Voorganger: Ernst Veen 
• Ouderling: Marjan Blok 
• Organist: Joop van der Horst 
• Teksten: Ezech. 2:1-7; 2 Kor. 12:1-10; Marc. 6:1-6 
• Collecte: Kirinda (partnerschap) 
• In de zomermaanden juli en augustus geen kindernevendienst 

en geen jongerendienst. 
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14 
• Voorganger: Mieke Felix 
• Ouderling: Gerke Visser 
• Organist: Henk Corporaal 
• Teksten: Jes. 52:1-6; Efez. 1:1-14; Marc. 6: 6b-13 
• Collecte: Gebouwen (kerk en pastorie) 

21 
• Voorganger: ? 
• Ouderling: Gerke Visser 
• Organist: Joop van der Horst 
• Teksten: Jer. 23:1-6; Efez. 2:11-22; Marc. 6:30-44 
• Collecte: Protestants Sociaal Centrum (PSC, Antwerpen/Brussel) 

28 
• Voorganger: ? 
• Ouderling: Philip Bratfisch 
• Organist: Henk Corporaal 
• Teksten: Jes. 63:7-14; Efex. 3:14-21; Marc. 6:45-52 
• Collecte: Protestantse Theologische Faculteit Brussel 

 
Augustus 

4 
• Voorganger: Bernd Hirschfeldt 
• Ouderling: Anne-Merel Meijer 
• Organist: Henk Corporaal 
• Teksten: Deut. 10:12-21; Efez. 4:17-25; Marc. 7:1-23 
• Collecte: Ruanda 
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11 (AVONDMAAL) 
• Voorganger: Petra Schipper 
• Ouderling: Gerke Visser 
• Organist: Henk Corporaal 
• Teksten: 2 Kon. 4: 8-18 (37); Ef. 4:30-5:2; Marc. 7: 24-30 
• Collecte: Gebouwen (kerk en pastorie) 

18 
• Voorganger: Bernd Hirschfeldt 
• Ouderling: Philipp Bratfisch 
• Organist: Joop van der Horst 
• Teksten: Jes. 35: 1-10; Ef. 5: 15-20; Marc. 7: 31-37 
• Collecte: Diaconaat 

25 
• Voorganger: Bernd Hirschfeldt 
• Ouderling: Marjan Blok 
• Organist: Henk Corporaal 
• Teksten: 2 Kon. 4: 42-44; Ef. 6: 1-9; Marc. 8: 1-21 
• Collecte: Protestants Sociaal Centrum (PSC) 

 
September 

1 
• Voorganger: Mieke Felix 
• Ouderling: Marjan Blok 
• Organist: Joop van der Horst 
• Teksten: Zach. 8:4 en 8:20-23; Ef. 6: 10-20; Marc. 8: 22-26 
• Collecte: Gevangenispastoraat 
• Kindernevendienst: Vera Bijma 
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8 
• Voorganger: Luc Nijs 
• Ouderling: Gerke Visser 
• Organist: Henk Corporaal 
• Teksten: Deut. 4: 1-2 en 9-20; Jak. 1: 17-27; Marc. 8: 27 - 9: 1 
• Collecte: Centrale Kas VPKB 
• Kindernevendienst: Jantine Spilt 

15 
• Voorganger: Luc Nijs 
• Ouderling: Philipp Bratfisch 
• Organist: Joop van der Horst 
• Teksten: Jes. 45: 20-25; Jak. 2: 1-18; Marc. 9: 14-29 
• Collecte: Protestants Sociaal Centrum (PSC) 
• Kindernevendienst: Jos 
• Jongerendienst: Wolf Jacobs en Ida van Dessel 

22 
• Voorganger: Mieke Felix 
• Ouderling: Anne-Merel Meijer 
• Organist: Henk Corporaal 
• Teksten: Deut. 13: 2-6; Jak. 3:16 - 4:6; Marc. 9: 30-37 
• Collecte: Theologische Faculteit Brussel 
• Kindernevendienst: Michiel Ruiter 

29 
• Voorganger: Luc Nijs 
• Ouderling: Marjan Blok 
• Organist: Joop van der Horst 
• Teksten: Num. 11: 24-29; Jak. 4:11-17; Marc. 9: 38-50 
• Collecte: Kirinda (partnerschap) 
• Kindernevendienst: Ida van Dessel en Joyce 
• Jongerendienst: Wolf Jacobs 
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Oktober 

6 
• Voorganger: Luc Nijs 
• Ouderling: Gerke Visser 
• Organist: Henk Corporaal 
• Teksten: Mal. 2: 10-16; Hebr. 3: 1-6; Marc. 10: 1-16 
• Collecte: Gebouwen (kerk en pastorie) 
• Kindernevendienst: Jantine Spilt 

13 
• Voorganger: Luc Nijs 
• Ouderling: Philipp Bratfisch 
• Organist: Joop van der Horst 
• Teksten: Deut. 15: 1-11; Hebr. 3: 7-14; Marc. 10: 17-31 
• Collecte: Diaconaat 
• Kindernevendienst: Vera Bijma 
• Jongerendienst: Wolf Jacobs en Ida van Dessel 

20 
• Voorganger: Luc Nijs 
• Ouderling: Anne-Marel Meijer 
• Organist: Henk Corporaal 
• Teksten: Jes. 29: 18-24; Hebr. 4: 12-16; Marc. 10: 32-45 
• Collecte: Protestantse Solidariteit 
• Kindernevendienst: Jos 
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27 
• Voorganger: Mieke Felix 
• Ouderling: Marjan Blok 
• Organist: Joop van der Horst 
• Teksten: Jes. 59: 9-19; Hebr. 6: 9-12; Marc. 10: 46-52 
• Collecte: Ruanda 
• Kindernevendienst: Joyce 
• Jongerendienst: Wolf Jacobs en Ida van Dessel 
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GEMEENTENIEUWS 

Pastoraat  
Wie graag af en toe bezoek zou willen krijgen van iemand uit onze 
gemeenschap, voor een kop koffie, een gezellige babbel, een goed 
gesprek, laat het ons a.u.b. weten, zodat wij gericht een bezoekers-
rooster kunnen opstellen. Wendt u daarvoor tot een lid van de 
kerkenraad of stuur een mail naar: info@vpkleuven.be (= het 
algemene contactadres van de kerkenraad).  
   

Lezing 
Maandagavond 9 september zal Bernd Hirschfeldt een lezing 
verzorgen met als titel: “Liquid Church: Een kerk zonder drempels”. 
De korte inhoud van de lezing is als volgt. 
 
Pete Ward schreef in 2013 zijn baanbrekende boek Liquid Church. 
Gebaseerd op het denken van Zygmunt Bauman ontwikkelde Ward 
een theorie die de krimp en teruggang in de kerk zou moeten keren. 
De kerk moest ‘vloeibaar’ en laagdrempelig worden, ze moest 
opnieuw verwelkomend zijn voor buiten- en randkerkelijken. Dit 
door het organiseren van ‘fresh expressions’, vormen van kerkzijn 
die verder reiken dan de traditionele eredienst en waarin ook mensen 
van buiten de kerk betrokken worden. De traditionele kerk gedraagt 
zich volgens Ward te veel en te vaak als een club, die zich afschermt 
van anderen, dit noemt hij het tegendeel van vloeibare kerk; ‘solid 
church’. Hij stelt dat dit in tegenspraak is met het Evangelie zelf, 
waarin staat dat Jezus juist onder allerlei mensen verkeerde, sprak 
met mensen van allerlei slag. In de nieuwe vormen van kerkzijn is 
daarom nadrukkelijk oog voor hen buiten de eigen kring, die niet 
‘deel van de club zijn’, met name zij die in de samenleving op allerlei 
wijzen buiten de boot vallen. Het gaat hier niet zozeer om 

mailto:info@vpkleuven.be
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evangelisatie of zending, maar eerder om samenzijn vanuit een 
geïnspireerd geloof dat eerder op de achtergrond een rol 
speelt.  
 
Bernd Hirschfeldt wil deze avond een kort beeld van “Liquid 
Church” schetsen en daarna samen met u spreken over de vraag in 
hoeverre deze “fresh expressions” voor Leuven interessant zijn en in 
de specifieke context van uw gemeente een rol zouden kunnen 
spelen.  
 
Maandagavond 9 september, 20:00 uur, koffiekamer Mariakapel. 

Huwelijk 
De huwelijksviering van Bibi Lutonadio en Frank de Kok zal 
plaatsvinden op 20 september om 14:00 uur in de Mariakapel. Het 
bruidspaar nodigt de gemeente uit voor de dienst en voorde receptie. 
Graag laten weten indien u aanwezig wilt zijn (0468-43 17 39 (Bibi). 
 

Gespreksgroep 
Op dinsdag 15 oktober en donderdag 24 oktober om 14:00 uur 
organiseert ds. Judith Van Vooren (Brussel) een tweedelige 
gespreksgroep over het thema “Voormoeders van Jezus”. 
In deze bijbelstudie willen we stilstaan bij de ‘voormoeders’ van 
Jezus. Het gaat dan met name om de vrouwen die genoemd worden 
in het geslachtsregister van Jezus zoals we dat bij Mattheüs vinden 
(Mt 1: 18-25). Al deze vrouwen hebben een bijzonder levensverhaal 
en samen bereiden ze de weg voor een bijzondere zoon. Tijdens de 
middagen is er ruimte voor tekstonderzoek, vragen en gesprek. 
Het is ook mogelijk één van beide bijeenkomsten bij te wonen. 
 
Mariakapel, koffiekamer, dinsdag 15 september en donderdag 24 
september, beide keren om 14:00. 
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MEDITATIE 

Het grote in het kleine 
 
Waar blijft toch dat Koninkrijk van God? Die vraag is in de 
(kerk)geschiedenis al in vele toonaarden aan bod gekomen: als bede 
tot God, als wanhoopskreet, als cynische opmerking, als vurige 
verlangen, als hoopvolle uiting van geloof dan wel wanhopige uiting 
van ongeloof, als religieuze poëzie of liedtekst, zoals bv. in dat lied 
van Willem Barnard: “Waar blijft het overlang beloofde land van 
God?” (NLB.756: 2). Tja, wat is er tot nu toe van dat Rijk van God 
terechtgekomen? Kerken spreken jaar in, jaar uit over de nabijheid 
van dat Vrederijk, maar al even zolang staat de wereld daar loodrecht 
en haaks bovenop, met al haar hardheid, onrecht en ellende. Reden 
waarom veel mensen zich van kerk en geloof hebben afgekeerd.   
 
Echter, wie de vraag zo stelt, alsof het leven zich afspeelt in een soort 
wachtkamer alvorens God eindelijk zijn Koninkrijk hier komt 
vestigen, die ziet iets over het hoofd. Namelijk dat dat bijbelse 
visioen van het komende Koninkrijk, of het Beloofde land, of de 
Nieuwe aarde, (die beelden liggen allemaal op één lijn) niet 
uitsluitend een vrome voorstelling is van een paradijselijke wereld, 
waar wij maar duimendraaiend op hoeven te wachten tot deze 
eindelijk eens van boven af uit de hemel tot ons neerdaalt. Nee, het 
is ook een kritische voorstelling die ons een spiegel voorhoudt: zo 
zou het moeten toegaan op aarde, zoals God de wereld bedoeld heeft: 
vredelievend en rechtvaardig, liefdevol en medemenselijk. Het beeld 
van de Nieuwe aarde dan dus als een kritisch tegenbeeld voor de 
aarde waarop wij hier en nu leven.  
 
Zo gezien is het bijbelse beeld van de Nieuwe aarde ook beslist niet 
uitsluitend als een ver toekomstvisioen te beschouwen, maar voor 
ons allereerst als een concrete opdracht aan de mens om zelf hier en 
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nu op aarde, aan zo’n Koninkrijk te bouwen. Indachtig wat Lukas 
schrijft: “Toen de farizeeën Jezus vroegen wanneer het koninkrijk 
van God zou komen, antwoordde Hij hun:  
 
De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen, en 
men kan niet zeggen: ‘Kijk, hier is het!’ of: ‘Daar is het!’ Maar weet 
wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik. (Luk.17:20-211) 
 
En dan gaat het dus ook niet meer om die passieve vraag van daarnet: 
waar blijft dat Koninkrijk van God, die verkondigde Nieuwe aarde? 
Maar dan gaat het om de vraag: hoever staan wijzelf met het bouwen 
aan dat Koninkrijk, aan dat creëren van zo’n betere wereld hier en 
nu?   
 
En dan nog iets. 
  
Als wij in deze wereld tekenen zoeken van Gods Koninkrijk, dan 
zoeken wij dat gewoonlijk in het grote. We zoeken op wereldschaal. 
We kijken naar het wereldnieuws en zeggen dan: we zien er niets 
van, van die beloofde Nieuwe Aarde. Maar Jezus vraagt in de 
gelijkenis van het mosterdzaadje (Marc.4: 30-32) heel uitdrukkelijk 
onze aandacht voor het kleine. Hoe zit dat? 
 
Nu, in die gelijkenis vergelijkt Jezus het grootse visioen van dat 
Koninkrijk van God niet, zoals wij en kennelijk ook zijn toehoorders 
van toen, dat zouden verwachten: met onze grote en wijde wereld, 
maar, integendeel, met een piepklein zaadje. Sterker nog:  met het 
kleinste zaadje van alle zaden: namelijk een mosterdzaadje.   
 
Letterlijk vraagt Jezus aan zijn toehoorders: 
 
Hoe zullen wij het Koninkrijk Gods afbeelden of onder welke 
gelijkenis zullen wij het brengen?  
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In moderne bewoordingen kunnen wij diezelfde vraag ook als volgt 
stellen:  
 
Wat is er te zien en te merken van die goede Nieuwe aarde? Waar en 
onder welke noemer in deze wereld kunnen we het Koninkrijk van 
God zoeken en vinden? 
 
En het antwoord blijkt dan te zijn dat dat grootse Koninkrijk van God 
niet gezocht moet worden in grote zichtbare ontwikkelingen op 
wereldschaal, maar, zo sprak Jezus:      
 
Het Koninkrijk is als een mosterdzaadje dat, wanneer het in de aarde 
gezaaid wordt, het kleinste is van alle zaden op aarde… 
 
Kortom, kernachtig samengevat: zoek het grote in het kleine.  
 
Zoek het Koninkrijk niet in omvangrijke veranderingen en mondiale 
wereld-vrede, verwacht ook niet dat God met een alomvattende 
vingerknip heel de aarde grootschalig herschept en vernieuwt, maar 
zoek het grootse in het kleine. In de kleine zegeningen van de dag. 
In dat ene gebaar van zorg en tederheid. In dat wat gisteren of 
vandaag is gelukt en goed gaat. In kleine tekenen van verbondenheid 
en medemenselijkheid� Daarin, in kleine dingen, aldus Jezus, breekt 
het grote beloofde Koninkrijk, de Nieuwe Aarde, reeds door.    
   
Nu, voor de lezers van het Marcusevangelie, rond het jaar 70, zullen 
deze verhalen een troost en een bemoediging geweest zijn. In de 
Romeinse wereld, in dat grote Imperium Romanum waarin ze als 
christen leefden, waren ze een kleine minderheid die zich overeind 
moest houden in een omgeving die hen vijandig gezind was. Kortom, 
van dat beloofde Koninkrijk van God zagen ze niet veel 
terechtkomen.  
 
En intussen heeft dit verhaal nog weinig aan actualiteit ingeboet. 
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Want de wereld om ons heen is er sindsdien niet minder grimmig of 
herbergzamer op geworden. Oorlog en strijd ontsieren elke dag weer 
de nieuwsberichten. Wat voor een toekomst gaat de wereld 
tegemoet? En wat is er tot nu toe terechtgekomen van dat beloofde 
Koninkrijk Gods? Tweeduizend jaar geloofsverkondiging verliest 
mede daarom haar geloofwaardigheid, omdat we de wereld niet 
wezenlijk zien veranderen.  
 
Jezus stelt daar in de genoemde gelijkenis tegenover: 
 
Staar je niet blind op het grote, maar kijk naar het kleine. Kijk, waar 
je niet zo snel zoekt, waar je overheen kijkt, naar waar de 
schijnwerpers niet op gericht staan, naar wat niet zo opvalt. Kijk niet 
alleen naar de voorpagina’s van de kranten, naar de vette koppen in 
het nieuws, naar het breakings news op het internet, maar kijk ook 
eens naar het kleine, naar kleine gebaren van naastenliefde, naar 
kleine daden van vriendschap en toewijding.  
 
Kijk naar de achterkant van het grote nieuws, naar wat niet op TV 
komt maar wel van waarde is: een goed gesprek, een bemoedigend 
woord, een luisterend oor, een goede buur, een zorgzame vriend of 
vriendin, een schrijfactie van Amnestie International, selectief 
vuilnis weggooien, een opruimactie in de natuur, een vluchteling die 
toch wordt opgevangen, mensen die hun stem wél verheffen tegen 
onrecht, fairtrade koffie drinken, en vult u maar in. Het zijn kleine 
gebaren, maar juist daarin, aldus Jezus, is dat grote Koninkrijk van 
God reeds present. De wereldvrede is reeds in de kiem aanwezig in 
elk afzonderlijk gebaar van vrede en in elke afzonderlijke daad van 
verzoening.      
 
Kortom: het grote wordt maar opgebouwd vanuit en met het kleine. 
Een huis bouw je steen voor steen. Ook het kolossale Rome is niet in 
één dag gebouwd. Zelfs ons reusachtige universum is begonnen als 
miniem puntje. Een weg leg je af, niet in een reuzensprong, maar stap 
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voor stap. In onze duizelingwekkende tijd van globalisering, 
voortrazende techniek en rondflitsend wereldwijd internet, vergeten 
we dat soms. Het hoeft niet allemaal tegelijk en in één keer, zoals in 
dat reclameliedje voor een computerprogramma: “everything at 
once”, maar in elke kleine stap op de weg van het Koninkrijk is dat 
rijk reeds present en “in ons bereik.”      
 
Ernst Veen 
 
VAN DE PROPONENT 

Een kleine kennismaking 
De kerkenraad vroeg mij om mij als (part-time) proponent in Leuven 
aan de gemeenteleden voor te stellen, dus bij deze. Ik ben wat men 
een “late roeping” noemt: Ik studeerde op latere leeftijd theologie en 
begon mijn werkende leven als musicus. Ik werkte als pianist, o.a. 
als begeleider van de liedklas aan het Zwols Conservatorium en ik 
was dirigent van verschillende koren. Daarnaast schreef ik 
programmatoelichtingen voor Theaters Tilburg en gaf ik cursussen 
Muziekgeschiedenis aan volwassenen.  
 
Ik verhuisde zo naar België en mijn “tweede leven” begon toen ik 
een studie Wijsbegeerte aan de KU Leuven voltooid had. Ik was 
afgestudeerd op het werk van filosoof en psychiater Karl Jaspers en 
opende daarna een 'praktijk voor levensvragen' en ik gaf her en der 
lezingen en cursussen over filosofie. De muziek bleef een rol spelen.  
 
In Brugge openden mijn man en ik een privé-muziekschool met een 
aantal B&B-kamers aan het Walplein en behield ik mijn filosofische 
praktijk ernaast. In die tijd begon het toch weer te kriebelen om mij 
nog eens te verdiepen in hetgeen voor mijzelf als een rode draad door 
mijn leven liep; het geloof. Al had ik mij voorgenomen niet nóg weer 
een studie op te pakken, besloot ik toch nog een studie theologie te 
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gaan volgen, ditmaal aan “onze” faculteit: De FPTR in Brussel. In 
2023 heb ik daar de tweejarige predikantsmaster afgerond en ik werk 
sinds oktober van dat jaar in de kerk als proponent in o.a. Antwerpen, 
Brussel, Leuven en Vilvoorde. 
 
Ik studeerde af op de nieuwe vormen van kerkzijn, m.n. de 
stadspredikanten en pioniers binnen de VPKB en hield me bezig met 
de vraag hoe deze ambten de kerk meer laagdrempelig kunnen 
maken voor buitenstaanders. In dat kader zal ik in Leuven (en in 
Brussel) een lezing verzorgen over wat men ook wel Liquid Church 
noemt. Hierover houd ik in Leuven op maandagavond 9 september 
(20:00 uur) een interactieve voordracht, waarbij u als gemeentelid 
van harte uitgenodigd wordt om te komen luisteren, maar indien 
gewenst ook om mee te denken over de vraag of dit iets voor uw 
gemeente zou zijn en wel of niet past binnen uw gemeente. Liquid 
Church is immers een vorm van kerkzijn die uitgaat van een lokale 
context en omstandigheden van een specifieke gemeente. Voordat 
het zover is zal ik een paar keer in uw gemeente voorgaan. Ik hoop u 
in de zomer of in september tijdens de lezing te kunnen spreken en 
ontmoeten! 
 
(Zie de samenvatting van de lezing eerder in deze Kerkbrief) 
 
Bernd Hirschfeldt 

 
INTERVIEW 

Interview Helen Blow 
Zondag 26 mei was het Helen Blow die in Leuven in de dienst 
voorging. Bepaald niet de eerste keer. In de voorbij periode hebben 
we haar al heel wat keren in Leuven als voorganger gehad. Wie is 
eigenlijk Helen Blow? Waar komt ze vandaan? Wat doet ze als ze 
niet voorgaat? Ik vraag haar vooraf of we na de dienst daarover een 
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gesprekje mogen hebben, en of ik daarover in de Kerkbrief mag 
schrijven. Ze stemt er meteen mee in. En zo zitten we die zondag, na 
de dienst en na de  koffie, samen; ik met pen en papier. 
 
Helen Blow heeft Engelse ouders maar ze is opgegroeid in het 
Pajotten-land. Haar kerkelijke achtergrond, van huis uit is, niet 
opzienbarend, anglicaans. Maar de anglicaanse kerk speelde thuis 
geen grote rol. Op school zat ze in het klasje voor protestantse 
godsdienst. 
 
Na school volgde Helen eerst in Brussel een opleiding voor 
marketing. Later studeerde ze “Culturele en Media Studies” aan de 
Open Universiteit en behaalde daar een bachelor- en een master-
diploma. 
 
Maar daarmee had ze haar draai nog niet gevonden. In Anderlecht 
werd zij kerkenraadslid van de VPKB-kerk daar. En nadien, wonende 
in Gent, kerkenraadslid in Gent, in de Rabot-kerk. De samenwerking 
daar met de Gentse voorganger Marc Loos was inspirerend. Dat 
bracht haar ertoe de opleiding voor “Lekenprediker” van Eefje van 
der Linden te gaan volgen. Daardoor verkreeg zij de bevoegdheid om 
voor te gaan in kerkdiensten van de VPKB. Na afloop van de corona-
beperkingen is zij dan effectief als voorganger begonnen, in een 
aantal VPKB-kerken. Al gauw zo=n 18 tot 20 keer per jaar. Ja, dat is 
vrijwel om de andere week. 
 
De ervaring in verschillende VPKB-kerken brachten haar ertoe deze 
kant van haar werk verder uit te bouwen en te verdiepen. Daarom is 
ze begonnen aan de universitaire studie theologie aan de Protestantse 
Faculteit in Brussel. Op dit moment is zij daar nog volop mee bezig. 
Nee, heel snel gaat dat natuurlijk niet. En dat heeft alles te maken 
met het feit dat Helen Blow daarnaast een volledige baan heeft, vijf 
dagen in de week, eerst als staflid bij het Steunpunt Algemeen 
Welzijnswerk. Zorg dus, vooral gericht op daklozen en huiselijk 
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geweld. En de laatste vijf jaar als bezoldigd medewerker bij 
“Welzijnszorg” voor communicatie en campagne. Hier is het werk 
vooral gericht op armoede-bestrijding. Met al die beurten als 
voorganger en drukke week dus. 
 
Ik vraag haar wat zij beschouwt als de kern van ons christelijk geloof, 
datgene waar het in de kerk in de allereerste plaats om zou moeten 
gaan. Daar moet Helen Blow niet lang over nadenken. Dat is: 
solidariteit. En wel solidariteit met de mensen die dat van ons nodig 
hebben. 
  
Vervolgens vraag ik haar welke verbeteringen zij in de VPKB zou 
aanbrengen, gesteld dat zij dat zou kunnen, mogen of moeten doen. 
Haar eerste voorstel is: de splitsing van het Franstalige- en het 
Nederlandstalige deel van de VPKB/EPUB. De verschillen in cultuur 
en traditie, de verschillen in theologie en referentiekader zijn dermate 
groot, dat het volgens Helen waarschijnlijk beter zou zijn om in 
goede harmonie elk een eigen weg te gaan. 
 
En als we toch aan het verbeteren zijn, pleit ze er ook voor dat we 
ons minder zorgen zullen maken over de leegloop van de kerken, of 
over financiële moeilijkheden: dat zijn per saldo slechts bijzaken. 
Bijzaken die maar al te vaak de aandacht afleiden van waar het in 
onze kerken om zou moeten gaan. 
 
Laatste vraag: zou u, na afronding van de theologische studie in 
Brussel, predikant willen worden? Full-time predikant in de VPKB? 
Hier is het antwoord minder eenduidig. Eerst: hm. Aanvankelijk was 
dat zeker niet haar bedoeling. Nee, daar was het haar niet om 
begonnen. Maar intussen wil ze niet meer zo absoluut “nee” zeggen. 
Ze is van een vroeger “nee” intussen nog lang niet bij een “ja”, maar, 
enfin, ze weet het nog niet. 
 
Joop van der Horst 
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VAN DE SYNODE 
 
De buitengewone synodale vergadering gewijd aan de revitalisering 
van kerkelijke gemeenten vond plaats op zaterdag 25 mei 2024.  
In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, werd deze vergadering 
georganiseerd door de districten en niet door de Synodale Raad. Het 
doel was voort te bouwen op de eigen sterke punten van de VPKB 
en deze aan te passen aan de lokale realiteit. 
 
Elk district had de gelegenheid om een visie en praktijkervaringen te 
delen - kerkgemeenten die hun middelen bundelen, heroplevingen 
van kerkgemeenten, gemeenschappen die buiten hun muren treden 
om tegemoet te komen aan de samenleving en haar behoeften. 
Daarna was er tijd voor discussie om bepaalde punten uit te diepen. 
 
Na dit eerste deel vormden de discussies in themagroepen, waaraan 
alle afgevaardigden van de Synode deelnamen, een hoogtepunt van 
de dag. Er werden 7 thema’s behandeld. 
  

- Samenwerking tussen gemeenten 
Collaboration entre paroisses 

- Eredienst en geloof in de wereld vandaag 
Culte et foi dans le monde d’aujourd’hui 

- Structuren van de Kerk 
Structures de l’Église 

- Algemeen priesterschap en engagement 
Sacerdoce universel et engagement 

- Evangelisatie en communicatie 
Évangélisation et communication 

- Gastvrijheid 
Accueil 

- Openheid en dienstbaarheid aan de wereld 
Ouverture et service au monde. 
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De Synodevergadering ging niet over tot het nemen van 
beslissingen. Ze eindigde met een samenvatting van voorstellen: 
projecten, dromen en plannen om te realiseren. Meer informatie dit 
onderwerp wordt binnenkort naar de kerkgemeenten gestuurd. 
 
VAN DE KINDERNEVENDIENST 
 
Zoals jullie afgelopen jaar merkten, namen Jelske en Jan na jaren 
trouwe dienst afscheid van ons team. Vera en Jantine volgden hen op 
schitterende wijze op.  
Volgend schooljaar bereiden we ons voor op verdere verjonging. 
Stilletjesaan. Concreet betekent dit dat Michiel en Ida wat minder 
aan de bak komen, maar dat we uitbreiden met Jos en Joyce. We 
wensen beiden van harte welkom. 
 
De kinderkerk 
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WOORDEN VAN DE KERK 

Iets over de apostolische geloofsbelijdenis. 
Een poosje geleden hadden we een gastvoorganger die ons de 
Apostolische Geloofsbelijdenis liet zingen (Liedboek nr. 340B). Hij 
was zelfs van mening dat je dat elke zondag zou moeten doen. En ik 
besefte dat wij dit in Leuven eigenlijk zo ongeveer nooit doen. 
 
En al zingend besefte ik ook waarom. 
 
Persoonlijk houd ik het concept van de Drie-eenheid voor een 
theologische misser. Maar ook wie er wel wat in ziet, zal moeten 
toegeven dat er iets raars aan de hand is met de focus. Twee regeltjes 
gaan over God de Vader, de Heilige Geest krijgt slechts één regeltje, 
en daartussenin vijftien (15) regels over de Zoon. Tel maar na in het 
Liedboek. Hier klopt iets niet. Wat wij hier geacht worden te belijden 
is niet zozeer ons eigen geloof maar veeleer een standpunt in een 
godsdienstige pennenstrijd van meer dan duizend jaren geleden. 
 
Iets anders. Ergens halfweg in het gedeelte over de Zoon, worden we 
verondersteld te getuigen dat de Zoon is “nedergedaald ter helle”. 
 
Persoonlijk houd ik het concept van de hel voor een theologische 
dwaling, maar wie er wel iets in ziet moet eens komen uitleggen 
waarom de Zoon in de drie dagen dat Hij dood was, zo nodig naar de 
hel moest. Sterker nog, waarom wij deze hellevaart zouden moeten 
uitdragen als zijnde een kernaspect van ons geloof. 
 
Ik ga nu maar niet in op neteliger kwesties die een zorgvuldige lezing 
van de Apostolische Geloofsbelijdenis oproept. Ja, daar zou nog veel 
over te zeggen zijn. Als u eens een vrij uurtje hebt, kijk dan zelf ook 
eens naar lied 340b. 
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Liever stel ik hier een algemener, en ik denk: belangrijker, zaak aan 
de orde. Getuigt het van een levend religieus bestaan dat we steeds 
teruggrijpen naar teksten van duizend, tweeduizend of meer jaar 
geleden? De vraag betreft een geloofsbelijdenis zoals de 
Apostolische, maar in feite ook bijvoorbeeld de geschriften van 
Paulus en anderen. 
 
Persoonlijk ben ik van mening dat traditie een schone zaak is, maar 
gemakkelijk overgaat in een gevangenis. Ja, dat die overgang aan de 
orde van de dag is. Maar ook wie daar anders over denkt, moge wel 
eens overwegen waar de traditie ophoudt en het eigene en eigentijdse 
zou moeten beginnen. 
  
Lang geleden heb ik belijdenis gedaan. Ik veronderstel dat daarbij 
ook de Apostolische Geloofsbelijdenis te pas kwam. Ik heb daar geen 
spijt van. Maar zou het mij vandaag de dag opnieuw gevraagd 
worden, ik denk niet dat ik opnieuw belijdenis zou doen. En niet 
enkel met betrekking tot de Apostolische, maar eerlijk gezegd met 
betrekking tot alle belijdenissen die je maar wilt. Ik geloof (!) 
eigenlijk dat het doen van belijdenissen niet zo’n goed idee is. 
 
Joop van der Horst 
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Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) - Gemeente Leuven 
 
Kerkdiensten   elke zondag om 10u 
 
Kindernevendienst en –opvang (12-min)  elke zondag tijdens de kerkdienst 
Jongerendienst (12-plus):  om de andere zondag  

(niet in juli en augustus) 
 
VPKB-Leuven   https://vpkleuven.be 
VPKB (landelijk):    https://nl.protestant.link  
 
Locatie Kerk   Mariakapel 
    Matadilaan 6, 3001 Heverlee/Leuven 
 
Consulent    Ds. Petra Schipper 
    Antwerpen 

0486-12 50 44 
    petra.schipper@psc-antwerpen.be 

 
Samenstelling kerkenraad  Marjan Blok  tel. 0032 (0) 497 25 58 42 

Philipp Bratfisch  tel. 0032 (0) 495 29 23 58 
Henk Corpopraal  tel. 0032 (0) 485 36 20 39 
Anne-Merel Meijer tel. 0032 (0) 460 96 70 87  
Gerke Visser  tel. 0032 (0) 475 78 54 68 
Belianne Versluis 

  
Algemeen contact-adres kerkenraad:  info@vpkleuven.be    
   
Samenstelling bestuursraad  Chris Lefebvre 
    Michiel Ruiter 
    Cedrick Tilma 
     Joop van der Horst 
    Maarten Wilbrenninck 
 
Redactie Kerkbrief   Joop van der Horst 
    Jos Teunissen     
 
Vrijwillige bijdragen   Belfius 
    IBAN BE93 0680 7857 4067 
    BIC GKCCBEBB 
 
Plaat voorkant: “De verloren zoon, (1618)”, Peter Paul Rubens. 
bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_werken_van_Peter_Paul_Rubens 

 
 
 
 
 
 

mailto:petra.schipper@psc-antwerpen.be
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_werken_van_Peter_Paul_Rubens
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Routebeschrijving naar Mariakapel 
Matadilaan 6, 3001 Heverlee 

 
Met de auto: Op de ring van Leuven rijdt u naar de zuidoostkant 
daarvan: de Parkpoort. Bij de verkeerslichten van de Parkpoort 
verlaat u de stad via de Geldenaaksebaan. Dan neemt u de eerste 
straat rechts (bij een bushalte): Paul Van Ostaijenlaan. Daarna 
neemt u de eerste straat links (Zegelaan), dan weer de eerste links 
(Matadilaan). De kerk staat op het einde rechts: Matadilaan 6. Daar 
is ook  parkeerplaats. 
Te voet vanaf het station Leuven, via de Ring tot aan Parkpoort, 
dan linksaf via de Geldenaakse baan naar Paul Van Ostaijenlaan (zie 
boven): 2 km of 30 minuten. 
Met het openbaar vervoer, vanaf het station Leuven op zondag: 
Bus 600, 601 en N6 van Leuven Centraal Station tot de halte 
Parkpoort. Dan nog 555m wandelen: bij de Parkpoort oversteken, via 
de Geldenaakse baan naar de halte Paul Van Ostaijenlaan (zie boven). 


